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Marmara ve Bogazlan Belediyeler Birliği 


İÇİNDEKİLER 


Belediyeler Birliği Dünya Çevre günü dosyası...... l Birliğimizin 1978 yılı 2. olağan meclis toplantısı 


YaAPIldI s.ə 

Birliğimize üye olan belediyelerin sayısı 

92 ye çıktı 

Üye belediyelerimiz 

Üye belediyelerden haberler 

Kıbrıs'ta düzenlenen "Yerel Yönetim Haftası" sonuçlandı 

Lefkoşe Türk Belediye Başkanı Mustafa Akıncı Birliğimizin konuğu olarak İstanbul'a geldi Birlik'ten > ' 

Ízmit Çevre Semineri 

Karadeniz Belediyeler Birliği Genel Kurulu yapıldı 


Orta Anadolu belediyeler birliği Genel Kurulu 


yapıldı 

Başbakan ve Yerel Yönetim Bakanının katıldığı İl Belediye Başkanları Toplantısı Ankara'da 
yapıldı f 1 

Kartal, Çanakkale, Yakacık belediyeleri Kültür ve Sanat Şenlikleri yapıldı 

1979 Uluslararası Çocuk Yılı'na katılıyoruz 
Uluslararası Kent Yönetimi deneyleri "Terville'de yarını düşünmek, bugünü A yönetmek" 
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DÜNYA GEVRE GÜNÜ 


Çevre Günü yurdumuzda ilk kez 1976'da kutlandı.İzmit'te. 
Daha sonra 1977'de Birliğimizin diizenlemesiyle katılım birden arttı. İstanbul, İzmit, Çanakkale, Kartal, Bavramnaşa,Maltepe ve Marmara Adası Belediyeleri kutladılar bu günü, 

1978'in Çevre Günü'nde ise 21 Belediyemiz birden çeşitli biçimlerde kutlamava katıldılar. 

Bu dosyada 3 yıllık deneyi topluca vermek Bunu 5 ayrı yazı ile yapmaya çalıştık. 

Birinci yazı ilk yılın kritik uvgulamasını avrıntılı biçimde yansıtıyor. Kentin ana caddesinde trafiği yasaklamak gibi o zamanlar "aşırı" bulunabilecek bir uygulamanın basında ki kuşku ve tedirginlikler ile halkın konuva nasıl sahip çıktığı anlatılıyor bu yazıda. Bir bakıma bundan sonraki Çevre Günlerinin kaynağı, uygulamaların başka kentlere de yayılması nın cesareti bu sahip çıkmada yatıyor. 

ikinci yazı 1977 uygulamasıyla ilgili. Katılan bütün kentlerde aynı tepkiler görüldü hep ikinci yılda da. Bunlar - dan bir tanesi de İstanbul'da Bakırköy'de idi. O gin, orada olanları uzun uzun anlatmak yerine sözii Bakırköylülere bıraktık Çevre Günü'nü onlar anlattı. 

1978 uygulamalarını yansıtan iiçüncii vazı ise katılan bü 
tün belediyelerimizin uygulamalarından kısa kısa söz ederek , bir derleme sunmak istiyor. 

Dördüncü yazı ilginç bir olayı anlatıyor. Bu, Fenerbahçede oluşan uygulamanın geçmişini açıklıvor. Bu uygulama diğerlerinin hepsinden farklı olarak, biitiinüyle yerel olarak başladı; yani mahalle halkının kendi isteğinden, kendi çaba - - sından kaynaklandı; mahalleliler uzun bir uâraşın icine nirdiler ve Belediyeyi Valiliği adı geçen sokağı trafikten arındırmak için ikna ettiler. Bu nedenle uygulama halk katılımı değeri olan bir nitelik taşıvor. 

Beşinci yazıda da iic yılın bir muhasebesi yapılıyor ,genel sonuçlar çıkarılıyor ve belki de dördiincii yıla doğru uzanan bir bakış açısı getirilmeye çalışılıyor. 


istiyoruz. 


İZMİT'TE 
1976 ÇEVRE GÜNÜ 


Habitat Konferansı, Kanada'da Vancouver'da toplanıyor. Birleşmiş Milletler düzenlemiş. Binlerce ki şi katılıyor. Konusu insan yerleşmeleri, kentler ve sorunları. Bu arada, çevre sorunları da bu konfe rans dolayısıyla özellikle ` çevre sorunlarını, hele trafik araçları ve insan ilişkisini vurgulamak üze re bir de Dünya Cevre Günü düzenle niyor. Bütün dünya kentleri buna katılmaya çağrılıyorlar. İzmit Belediyesi çağrıyı kabul ediyor... 
Çevre Günü 5 Haziran 1976'da ola - cak. 

Mayıs ayı başları ön hazırlıklar başlıyor. Kentin merkezinde ta mami 1.5 kilometre kadar tutan sokaklarda araçlardan arındırma ya ~- pılması planlanıyor. Ancak bazı so runlar var. Örneğin bu kesimde her gün 300 kadar araç park ediyor.Tra fik akımı zorlanacak mı? Otobüsler ne yapacak? Mağaza sahipleri uygulamadan rahatsız olabilirler. 

Afişler, el ilanları bastırılı yor. İl Trafik Komisyonu'na başvuruluyor. Orada direnme var; uygula manın sorun yaratacağı ileri sürülüyor. Birleşmiş Milletler'in çağrı mektubu gösteriliyor. Ne de olsa bir günlük bir uygulama bu.Uzun bir kulisten sonra izin çıkiyor. 

Haziran başlarında konu basına ve kamuoyuna açıklanıyor. Hiç tep ki yok. Sanki kamuoyu umursamıyor. 
Acaba uygulama nasıl olacak? Başarı kazanacak mı? Kuşku ve tedirgin Lik var. ` 

Bölgeye servis yapan meşrubat v.b. dağıtıcılarıyla temas edili yor. Küçük direnmeler beliriyor... 
"Biz yan sokaktan: ya da gece vakti dağıtım yapamayız. Bizim için önem li olan dağıttığımız malı halka da göstermektir Reklamdır bu." 


Mağaza sahipleriyle toplantı düzenleniyor. Bu toplantı çok kritik. Çünkü batı ülkelerindeki bu tür uygulamalarda mağaza sahipleri şiddetle karşı çıkmışlar, Birlesmiş Milletler'in gönderdiği hazırlık broşürlerinde uzun uzun anlatı lıyor. Satışları azalır diye işin başında istememişler. Ancak zamanla satışları tersine artmış. Bu kez de desteklemeye başlamışlar... 
Batıdaki model bu. Acaba İzmit 'te ne olacak? Toplantıda çok hafif bir tepki geliyor. Ama çoğu destek liyor. Bazıları "iyi ama ne yapa - rız" diyorlar. Birden bir mağaza sahibi ayağa kalkıyor. Elinde kendinin çektiği bir çok fotoğraf var Hepsi de dünyanın çeşitli kesimlerinde, araçlardan arındırılıp yaya lara açılmış yollara dair. Bunları arkadaşlarına gösteriyor ve uypu— lamayı destekliyor. Karşı tepki sönüyor. En ilginci, İzmit'te doğmuş büyümüş mağaza sahiplerinin uy gulamayı istemeleri. Bu aşamada ba tı türü tepki belirmiyor. Acaba sürekli Batı'yı örnek alarak yanıl mıyor muyuz? 


22.00 


4 Haziran Cuma. Saat 

20.00. Uygulama o akşam saat 22.00 
de başlayacak. O saatte tra fik akımı kesilecek. Hazırlık çalışmalarında bazı ünemli aksamalar var. Günlerden beri süren çalışma — lar tam beklenen olgunlukta değil. Sonuç kötü mü olacak Belediye hoparlörü siirekli duyuru yapıyor: "bölgede park etmiş araçlarınızı çekin" diye, Bir büfeci soru. 
yor, "sokakları niye kapı - yorlar? Ne yapacaklar?" San ki uygulamadan kimsenin haberi yok. Afişler yetersizmi kaldı? El ilanları az mı dağıtıldı? 

Postacılar iskemlelerini şim | diden kaldırıma çıkarmaya “başladılar. Daha sokaklar kapanmadan, birileri de hemen iskelmelere çöküverdi.. 
Uygulama resmen başlamadan. 


22.30 


21.00 
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sanki halk başlatıverdi çev re gününü, 

Yollar kesiliyor, trafik işaret levhaları konuluyor.. 
Ama kaçamak yapanlar var... 
Hatta bir belediye otobüsü, şoförü otobüsten atlayıp en gelleri kenara çekip arındı rılacak bölgeye dalıyor. Acaba bütün gece ve ertesi gün zabıtanın bunlarla kova lamaca oynaması mı gereke — cek? Bölge içinde hala 30 - 
35 kadar araç park etmiş du 
rumda. Hala kaldırmamışlar. 
Araçların sahipleri evlerin den, lokantalardan çıkıp araçlarını teker teker ve kendiliklerinden bölgenin dışına aldılar. Belediyenin yanındaki kahveci bütün iskemle ve masalarını sokağa yığmış, teker teker tamir ediyor. Ertesi sabah için.. 
Yırtıkları onarıyor, parçalanmış döşemeleri yeniliyor ahşap kısımları elden geçiriyor. İşi bitenleri de yıkıyor, temizliyor. Çevre Gü nü'nde herşey temiz ve yeni olmalı. 


23.00 Sokaklar kontrol altında:ka çamak yapan yok artık. Çöp- ler kaldırılıyor, S'iprülü — yor, yıkanıyor. Bazı kesimler yıllardan beri ilk kez temizleniyor, çünkü park et miş araçlar hiç bir ozaman buna olanak vermemiş. 
Kapanacak kesimde kalan bir inşaatın sahibi telaşlı.İn— şaatını çevreleyen tahta perdenin çok çirkin duracağı düşüncesinde, Koşturuyor ve çiçekli, allı-morlu kaplama kağıtları buluyor. Bun ları tahta perdeye raptiyeliyor. Böylece Çevre Günü'- ne ters düşen çirkinliği or tadan kaldırıyor, 

Merkez hala canlı. Dolaşan karı-kocalar var. Bu saatteki canlılığa şaşanlar var 


23.30 


24,00 


5 Haziran Cumartesi, saat 7.00 Ortalık çok sakin. Trafik gürültüsü yerine büyük çınarların yaprakları nın hışırtısı duyuluyor. Kuş ses~ leri dinleniyor. Kahveci işini bitirmiş, masaları caddenin tam orta sına dizmiş. Hepsinde yeşil çuha kaplı. Gazoz şişelerinin içinde de met demet güller, 

8.00 Merkez canlanmaya başladı... 
Ancak işe gidenler, hala es ki alışkanlıklarından dola yı kaldırımlarda yürümekte- ler. Günün daha ileri saatle rinde bir şakacı genç ağaçla ra "kaldırımlarda Oo yiirümek yasaktır" diye levha asacak 
Bir lokanta masalarını soka ga taşıyor. Masaların ara ~- sında halı seriyor. Bir de kocaman şemsiye getirip masaların üstünü kapatıyor .. 
Mağaza sahipleri iskemlele- 

. rini sokağa çıkarıp sabah kahvelerini içiyorlar. Bir yakınma: “niye arındırma bi zim dükkana kadar uzatılmadı?" 

9500 Artık bir gih öncesinin, da 
ha önceki günlerin kuşkusu yok olmuştur., Uygulamanın 


“A 


sonuçları artık belli olmuş tur. Çevre Günü'nde İzmitli patlamıştır. İçinden gele — rek patlamıştır. Belediye - nin yaptığı hazırlıkları aşarak patlamıştır. Yıllar - dır birikmiş bir istek, yoğun bir biçimde duyulan ancak fazla ifade edilmeyen bir özlem sokaklara dökül = müştür. Binlerce İzmitli ar tık merkeze akıyor. 

Yüzler neşeli; gülen, mutlu yüzler. Oturacak yerlerin , kahve iskemlelerinin, belediyenin getirdiği sayısız “bankın hepsi dolu. Gençler, çocuklar, kadınlar, kızlar, nineler, dedeler ... Berber ler sokak ortasında traş ya pıyorlar. Bir köfteci masa” 
sını sokağa çıkarmış, yüz - lerce kişinin gözleri önünde, bir gösteri yaparcasına alkış sesleri arasında köftesini hazırlıyor. Trenlere 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bile haber uçurulmus, cadde dem yavas yavas geçiyorlar. 
Düdük öttürmüyorlar. Yol kenarlarında hasırlar seril miş, öğle yemeği yeniyor , piknik yapılıyor ... Şehir bandosu konserler veriyor.. 
Bir köşede halk oyunları oy nanıyor ... Beş genç sazlarını getirip pop müziği çal maya başlıyorlar; onlar susunca altı dost koro halinde alaturka şarkılar söylemeye başlıyor ... Göbek atanlar, hora tepeler var . 
Üstelik her geçeni çevirip, beraberce oynamaya çağrıyor lar. Bir masada eğlenen AP 
İl Başkanı yoldan geçen CHP li Belediye Başkanı'nı durduruyor, kucaklaşıp öpüyor; Başkanın Istanbullu konukla rına çiçekler hediye ediyor 
Ve günün büyük olayı. Akşam üstüne doğru ana caddenin üstünde Belediye Başkanı nikah kıyıyor. Gelinle damat yürüyerek geliyorlar. Bütün İzmit halkı davetli nikaha. 
Tören belediye hopörlerin — den de ayrıca duyuruluyor., Belediye Başkanı Çevre Günü nün getirdiği huzurdan söz edip, evliliğin huzuruna ge liyor, genç evlilere huzur diliyor. Gelinle damat gene yürüyerek ayrılıyorlar. 


Akşamüstü Belediye Başkanı 

Kanada'da Habitat Konferansı Başkanlığına aşağıdaki 

telgrafı çekiyor: 
"Sayın Başkan, bugün İzmit'te Dünya Çevre Günü'nün büyük bir heyecanla kutlandığını sizlere duyur — maktan büyük zevk duyuyorum. 
Araçlardan arınmış bölgemiz bu fır satı büyük bir mutlulukla değerlen diren görülmedik sayıdaki hemşehri mizle dolu, Hepsi de bu deneyin sü rekli kılınmasını istiyorlar, Tam bir başarı." j 

Ve 1978'de bu sokaklar sürekli Trafikten arındırılıp yayalara açıldı. 


BAKIRKÖY'DEKİ 1977 ÇEVRE GÜNÜNDEN İZLENİMLER 


Bakırköy'deki Çevre Günü'nde, omuzumuza bir ses alma makinası astık ve trafikten arındırılan kesimde 


önümüze çıkan herkesle konuştuk .Ge- 


lişi güzel. Bir seçme yapmadan. Uygulama hakkındaki düşüncelerini anlattılar. Aşağıda bunlardan bir seç me veriyoruz. Sözcüklere bile dokun madan. Olduğu gibi... 


CEMİL ÇATALOĞLU Burası Bakırköy halkının rahat alış 

veriş edebileceği , aynı zamanda çarşı pazar o işlerini rahatça görebileceği, yorulmadan,va sıta derdi olmadan iş yapabilecekle ri bir yer oldu ... Küçük o çocuklu anneler var, yaşlılar var; alış verişini ediyor, bir dinlenecek yer arıyor. Bir dükkanda "evladım ben şurada biraz oturabilir miyim diyen çok ... Sonra vasıtaların kışın geçerken çamur sıçratmaları önlenmiş oluyor böylece. Gayet güzel bir şey. 
İnşallah bozulmaz bu tertip ve yerinde kalır. Sürekli olmasını bir Bakırköylü olarak candan istiyorum. 


FİKRET ŞENTUNA Halkın yürümek için kullanacağı hiç bir yer yoktu zaten. Vasıtaların dışarıdan geçmesi, çarşıdan geçmemesi Bakırköylüler için iyi. Böyle bir şeyin süreklilik kazanmasını ben çok olumlu karşılıyorum. 


CAVİT YAŞAR Bunu her belediyenin yapmasını isterim... Araçların geçmesi dükkan 

ların işini daha çok aksatıyor. Bir 


defa korna sesleri ve gürültü daha çok aksatıyor. Halkın daha rahat alış veriş etmesi için caddelerdeki arabaların olmaması daha iyi. Tozda da mıazzam fark oldu. Biz o eskiden dükkanın önünü her saat başı temizlemek zorunda kalırdık. Şimdi sabahtan beri hiç toz kalkmadı. 


DİLEK KARAKUŞ Halk için çok yararlı bir şey. Trafik o kadar sıkışık ki burada 

bir çarşıya çıkma imkanı yok. Kaza 

tehlikesi var. Devamlı tedirgin ola rak sokağa çıkıyoruz. Aslında böyle bir şey olması gerçekten güzel. Bakırköy halkının özlediği bir şey bu 


MURAT TAŞ İsteriz ki her zaman olsun böyle bir şey. Avrupa vâri bir şey oldu. Kazadan uzak sakin. Herkes istediğini 

yapabiliyor. Rahatça dolaşabiliyor. 

Çok iyi bir şey. Toz da çok fark et 

ti. Biz her gün malların tozunu alırdık. Bugün gayet rahat. Tertemiz 

yerler. 


NERGİS SÜZER Gönül isterki her zaman yayalar trafikten arınmış rahat bir sekilde yollarda yürüyebilsinler. Bu 

çok güzel bir şəy. 


HASİP ÖZERDEM Vesait çok olduğu zamanda el arabalı seyyarlar da burayı 

tıkıyorlar; geçmeye, halk için rahatça bir yürümeye hal ve imkan da kalmıyor. Halk yürüyemiyor. Ne tretuvarlarda, ne caddelerde. Çok güzel oldu. 


ERTUM ÜCAL Caddenin bu şekle girmiş olması beni ziyadesiyle memnun etti. Bir 

rahatlama var. Önceden trafik düzeniyle halk birbirine karışıyordu. 
Halkın rahatça yürüyebileceği bir caddenin açık tutulması, halkın rahatlaması bakımından çok iyi. Şu andaki izlenimim, bu uygulama böyle devam ettiği taktirde Bakırköy rahat edecektir. 


GALİP ZEREN Çok memnunuz. Rahat rahat dolaşabiliyoruz. 
Şimdiye kadar ailemizle dolaşamıyorduk. Kaldırımda dahi dolaşamıyorduk. Çok memnun olduk... 
Halkın rahatça dolaşabileceği imkan ların yaratılmasını isteriz. 


KAMURAN DEMİRBACAK pevamlı böyle olması daha iyi olur. Çünkü kazaların azalması, yayaların o rahat 

etmesi, sürekli bir şekilde yayaların korunması çok çok iyi olur. 


NECMETTİN PEKEL Haftada bir de olsa her zaman yapılmasını istiyo - ruz. 


SEMIH ENGIN Bugün o kadar memnun 

oldum ki, böyle bir 

Bakırköy tasavvur edemiyordum. Şurada oturdum kaldım. adeta büyülendim. Bu caddede doğru dürüst yürüyemiyorduk bile; biz genç ler olarak, Anne babalarımız da hep şikayetçi idiler. Bu caddenin bu kadar güzel olabileceğini tahayyül, bile edemiyordum. İnşallah hep böyle olur. 


Bakırköy'de dün treliğe kapatılan ls- | dansları oynandı, cadde çiçeklerle tanbul caddesinde geçici çayhaneler | donatıldı i kuruldu, davul - zurna çalındı, halk (ERKUT ÖĞET) 


Belediyeler, «Marmara Çevre Günü»nü kutladılar 


3 ilde 5 cadde 
— trafiğe kapatııidı 


© Istanbul 
Bakırköy'deki uygulamadan halk memnun olursa, istanbul Caddesi, trafiğe süresiz kapalı kalacak 
ABDULLAH ÖĞÜLMÜŞ 


z STANBUL, İzmit 

| ve Çanakkale'de dün 

6 cadde es 
kapatılmış, yay 


ez düze Marm 
Çevre Günü”nü tFatikten 
- : 2341 e= arındırma yöntemiyle kut-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Bakırköy'de yapılan törenden bir görünüş. 


"Çevre Günü” İstanbul” da bir cadde faşıt trafiğine kapatılarak kutlandı!.. 


Marmara Çevre Günü dün İstanbul'da Ba - kırköy'de yapılan törenlerle kutlanmıştır. Çev - re Günü nedeniyle halkın soruhlarını daha 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Aşağıda Birliğimiz tarafından düzenlenen bu yılki Çevre Giinü'ne katılan Belediyelerimizin uygulamalarını O bulacaksınız. Belediyelerimizin bu uygulamalarının yanısıra; Oo Mühendis ve Mimar Odaları İstanbul Şubeleri, Tabip Odası, Bilimsel ve Gönüllü kuruluşlar ve mahalle muhtarlıkları Çevre Günü'ne katkıda bulundular. 


Belediyelerimiz alfabetik sıraya göre dizildi. Bu derleme uygulama yerlerine gönderilen arkadaşlarımızın tuttuğu notlardan elde edildi. Bazı bilgiler de doğrudan belediyelerimizden aktarıldı. 


ADAPAZARI'nda .. Adapazarı Belediyesi Çevre Günü'nde Atatürk Bulvarını araçlardan arındırdı. Her gün yoğun bir trafiğin gürültüsü, tehlikesi, ve va rattığı kirlilikleğolu olan Bulvar o gün bir huzur yoluna dö nüştü. Belediye hoparlörlerinden zaman zaman müzik yayını vapıldı, zaman Zaman da Çevre Günü'nün amacı, anlam ve çevre sorunları anlatıldı. Belediye bandosu trafikten arındırılan kesimde konserler verdi; daha sonra da halk davul-klarinet eş liğinde oyunlar oynadı. Bir ara minik güreşçiler kendi aralarında bir güreş müsabakası yaptılar. Yol üzerinde açık hava pastahaneleri oluştu. 


AVCILAR'da ... Burada Belediye kıyı vağmasını vurguladı .Bi-— lindiği gibi, Avcılar'da kıvı çok katlı vapılarla dolu ve halkın kullanımına kanalı... 


Çevre Günü'nde Belediye elinde bulunan bir kıyı kesimini plaj olarak halkın kullanımına açtı. Bir müzik şöleni düzenledi... 
Ayrıca sürekli olarak kullanıma sunulmak üzere bir çocuk parkı ve ovun alanları acıldı. 


BAYRAMPAŞA'da .. Sorunların çözümünde halkla biitünleşmenin bir zorunluluk olduğu inancı ile Belediye, 


Çevre Günü'nde çeşitli toplantılar düzenledi. 


Açıkhava toplantılarında, seminerlerde çevre sorunları tartişıldı, çözüm yolları üzerinde duruldu. Halkın içtenlikle katıldığı bu canlı söyleşiler çevre bilincinin, çevre tasasının yoğun biçimde ifade edildiği bir ortam yarattı. 


BURSA'da .... Her gün meyvalık alanları biraz daha tahrin edilen, celeneksel veşilliği qün gectikce vok olan Bursa'da Belediye veşile acılma viknidi 

düzenledi. Kendi araçlarıyla halkı ücretsiz olarak Ziraat Oku 

lu ve Bademler Köyü çevresindeki piknik alanlarına taşıdı .Avrıca çevre kavramını tanıtan, çevre sorunları konusunda Belediye ve Devlet'in vanısıra halkın da duvarlıflına gerek oldu 

(unu vurgulayan bildiriler dağıttı. 


BÜYÜKCEKMECE'de Beledive temizlik kamanvası düzenledi. Bir yandan veni çöp kanvonları hizmete sokulur - ken öte vandan da Beledive cörevlileri veni 

plastik çöp bidonları ile navlon torbaları halka dağıttı. Sokaklarda halk oyunları onandı. Avrıca çevrenin korunması ,temizliği ve sağlığı için halkın katkısını isteven broşürler bildiriler dağıtıldı. 


ÇANAKKALE'de.. o Beledive Cumhurivet alanında çevre sorunları nı dile getiren büvük bir seryi actı. Bunda afiş, fotoğraf, broşür, yazılar cibi cesitli, 

görsel unsurlar kullanılmıştı. Halk vorun bir biçimde bu serqiyi gezdi. Beledive görevlilerinden bilgi aldı. Sövleşiler dü zenlendi. Bunlarda'halk çevre bilincini, çevre konusundaki duyarlılığını açıkça ifade etti. 


DARICA'da .... Oo Darıca'da da kıyıların halka kapalı olması , en önemli sorunlardan biriydi. Çevre oGünü' nde Belediye kıvı vağmasına karşı tavır aldı ve imar planına aykırı olarak özel şahısların duvar ördik— 

leri bir kıyı kesimini dozerlerle temizledi. Bövlece üç kıvı parçası halkın kullanımına açılmış oldu. Ondan sonra da halk, 


GOKÇEADA'da ... Burada beledive doğal kavnakların ve kıvıların halkın vararına kullanılmasını vurgula — dı. Konuvla ilgili olarak halka broşürler da 

ğıtıldı; açık hava toplantıları düzenlenin konular halkla tar 

tışıldı. Kıyılarda eğlenceler düzenlendi. 


GÜNGÖREN'de ... Dünya Çevre Günü'nde toplutaşın olavı ve kişileri topluca taşımanın önemi üzerinde du ruldu. Belediye veni aldığı 5 otobüsü halkın 

hizmetine sundu ve halkı ücretsiz olarak piknik verlerine taşıdı. Bövlece toplutaşının daha ivi bir çevre varatılmasında— ki veri vurgulanmak istendi. 


beledivenin elinde kalan tek kıyı parçası olan Yelkenkava dolaylarına topluca gitti ve eğlendi. 


EDİRNE'de .... Oo Belediye Çevre Günü için tarihi eserlerin çevrelerini temizletti, onardı, boyattı .Kent merkezindeki Saraçlar Caddesi araçlardan arındırıldı. Bu kesime çiçeklerle dolu büyük beton saksılar yerleştirildi. Bu eyleme çevredeki esnaf da katıldı; dükkanlarını temizlediler, hatta çoğunu yeni baştan boyadılar. Araç lardan arındırma bütün bir hafta boyunca sürdü. Artık halk bu uygulamanın sürekli olmasını bekliyor. 


HALKALI'da ... o Halkalı Belediyesi Karaağaç mevkiinde bir piknik düzenlendi. Burada ceşitli eğlencelerin vanında çevre sorunları da halkın katılı 

ruyla vodun bicimde görüşüldü, çözüm yolları üzerinde duruldu 


GEBZE'de ..... Burada, tarihi çeşmenin bulunduğu çarşı merkezinde 300 metrelik bir kesim trafikten arındırıldı. Hatta sokak ke la lar 

bloklar yerleştirilip uygulama sürekli kılındı. Ayrıca 

ye usa eli düzenleyip daha güzel bir biçimde halkın kul 

lanımına açtı; bir çay bahçesi oluşturdu ve hemen yanında da 

çocuklar için bir oyun alanı yarattı. 
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ISTANBUL'DA ... Belediye Çevre Günü'ne iki ayrı verde katıldı. Biri, halkın yıllardan beri yaya yolu olarak görmeyi arzuladığı İstiklal Caddesiydi. Burada araçlarin caddeye girişi yasaklanmış, yol bütünüyle yayalara bırakılmıştı. Dükkanlar kaldırımlara taşmış, açık 

hava pastahaneleri ve birahaneleri kurulmuştu. İkinci uvgulama Fenerbahçe burnunda oldü. Burada otomobilleriyle yarışan , 

hatta ahlak dışı durumlar bile yaratan gençlerin bozduğu cadde eski huzurlu ve güzel ortamına kavuşturuldu. Çevre Gününde orada halk oyunları oynandı, bisiklet gösterileri yapıldı .Uygulama o günden itibaren sürekli kılındı. 
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IZMIT te ... 1976 ve 1977 Çevre Günlerinde araçlardan arındırılmış olan Fethiye ve İstiklal Caddele ri bu yılki Çevre Günü'ne trafikten sürekli 

olarak arındırılmış olarak girdiler. “Saa se kez u 

lik kampanyasi" düzenledi. Bütün belediye su yaygın bir 

uygulamaya girişti. Ayrıca Demiryolu ‘Caddesi'nde de bir günlük araçlardan arındırma yapıldı. 
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KANDIRA'da ... Burada Belediye gençler için voleybol ve basketbol alanları açtı, avrıcaortava bir Çevre Günü Kupası kovarak özel bir varışma 

düzenledi. Öte yandan bölgenin tarihi Rabatepe'sinde büvük bir 


piknik düzenlendi. Belediye, halkı buraya otobüslerle ücretsiz olarak taşıdı ve gene parasız olarak döner-ekmek dağıttı. 
Halk oyunları oynandı, eğlenceler düzenlendi. 


KARTAL'da .... Belediye qeçen vil vantığı dibi, qene ana caddeyi araçlardan arındırdı; buravı dezen, dinlenen insanlara bıraktı; avrıca halk ovun 

ları da oynandı. Öte vandan bir de "temizlik kamanvası d'izenlendi. Kartal.esnafının da bu kampanvava katıldığı ildi 

ile izlendi. 


KÜÇÜKÇEKMECE'DE Çevre Günü'nde merkez araçlardan arındırıldı 


Bu kesimde açıkhava lokantaları kuruldu. Ve Et Şöleni düzenlendi. (te vandan halk ovunla 


rı oynandı. Ayrıca Belediye görevlileri halk arasına dağıla - rak Çevre Günü'nün anlamını ve çevre sorunlarını anlattılar . 
tartıştılar. 


KÜÇÜKKÖY'de .. Oo Burada belli kesimler kısmen araçlardan arın dırılarak yayalara bırakıldı. Değişik verler de halk oyunu gösterileri düzenlendi; halka 

çevre sorunlarıyla ilgili bilgiler verildi. Ayrıca pazar girişindeki park yeniden düzenlendi, cocukların ovnaması, vorulanların dinlenmesi için hizmete açıldı... 


PENDİK'te .... Oo Pendik'te Beledive temizlik öğesini vurquladı. Halkın ve esnafın da büyük ölçüde katıldığı bu kampanyada dükkanların çevreleri temizlendi, hatta bazıları yeniden bovandı. Halk da beledivenin 

dağıttığı plastik torbaları kullanarak çöplerini açıkta bırakmadı. Okullarda resim ve afiş yarışmaları diizenlendi. Cami lerde vaazlar verildi. Ayrıca sokaklarda halk ovunları ovnan- 


YAKACIK'ta ... o Beledive'nin ücretsiz olarak taşıdığı Yaka cık'lılar Çevre Günü'nde Ayazma Korusu'nda buluştular. Burada piknik yapıldı ve ovoğun 

bir biçimde çevre sorunları ile belediye hizmetleri tartışıl— 

dı, görüşüldü. 


YUVACIK'ta:.... Burada temizlik kavramı üzerinde duruldu ve bir temizlik kampanyası açıldı. Halka broşür ler dağıtıldı. Belediye görevlileri yoğun 

bir temizlik girişiminde bulundular. Bunlara halkında katılımı istendi, halkın beldeyi temiz tutmakta Beledive'ye var dımcı olması ifade edildi. $ 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Cevre sorunlarının biitiin ağır— lığıyla kendini duyurduğu bir dinyada yaşıyoruz. Bunlara karşı da her bir köşede, daha bir güçle yik selen sesler işitiyoruz. Kimi zaman ülkelerdeki seçimler de etken oluyor bu ses. Kimi zamanda hava alanlarına karşı oluşan direnme ha reketinde kendini duyuruyor. Bazan da "su" için yürüyüş yapan binlerce Kenyalının çığ lığında yankıla— nıyor. 

Çevre sorunları için neler ya- 


ÇEVRE 
GÜNLERİNİN 
IŞIĞINDA 


| Dünya Cevre Günü'nde 
İstiklâl Caddesi 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pılabilir? Müstesarliklar kurulabi lir; yeni yeni bürokratik mekanizmalar yaratılabilir; genely;tidür - lükler, bölge teşkilatları, şeflik ler, uzmanlıklar oluşturulabilir ; ya da gazetelere yazı üstüne yazı yazılabilir, söylevler verilebilir tezler hazırlanabilir. Ama ne yapı lırsa yapılsın, halkın katkısı ve katılımı yaratılmadan gerçek sonuç alınamaz. Bu veriden bir kaç sonuç da çıkarabiliriz: 

1- Cevre Günü'ne (yıllar geç - 


tikçe artan bir oranda) yerel yöne timlerimizin sahip çıkıyor olması bir raslantı değildir; çünkü çevre sorunlarının ürediği, fışkırdığı e sas ortam yerel yönetim ortamıdır. 
Halkın istemlerini ve özlemlerini, en yakından yansıtmak durumunda olan yerel yönetimler. 

2- Yerel yönetimlerin dışında, ve üstünde çevre sorunlarıyla ilgi li bir çok girişim söz konusu olabilir. Ama bunların gelip düğümlen diği nokta yerel yönetimlerdir. 


3— Çevre sorunları olgusu politik bir olgudur; yani bir takım tercihleri ve seçimleri içeren bir mekanizmayı yansıtır. Bu politik boyutu ortadan kaldırmaya yönelik, (yani halkın istemlerini ya da bilinç düzeyini yok farzedip atlama- ya çalışan) girişimler köklü bir süreklilik kazanamazlar. 

Bütün bu verilerin bilincinde olan, günlük çabaları içinde sürekli bu gerçeği yaşayan belediyeleri miz elbette Çevre gününe sahip çı kacaklardı. Elbette bu sahip çıkışı beldelerinin halkıyla paylaşmak isteyeceklerdi. Son üç yıl içinde, Belediyelerimizin yaptığı (ister trafikten arındırma uygulaması olsun, ister kıyı yağmasına karşı çık sınlar) yalnızca bu olmuştur. Kendi seçtikleri bazı konu yada sorunları yaptıkları uygulamalarla halka sunmuşlar, halkın dikkatini çekmişler, halkın tepkisini öğrenmek istemişlerdir. Çevre Günleri bu bakımdan adeta birer referandum olmuştur. Yerel yönetimlere güç veren, işin başında çekingen ya da çekimser oldukları, tedirgin bulun dukları konularda uygulamadan sonra daha cesur davranmaya iten bir ortamı oluşturmuşlardır. 

Bugün İzmit'te, Istanbul'da ve Gebze'de sürekli hale getirilmiş yaya alanları varsa, ya da Canakkale'de, Kartal'da, Edirne'de arın dırılmış kesimlerden söz ediliyor, planlanıyorsa bunda üç yıllık Cevre günleri'nin kesin etkisi olmuştur. Hatta giderek Ankara'da yapılan bazı yayalaştırma girişimleri bile bu denemelerden kaynaklanmaktadır. 


Çok iyi değerlendirilmesi gere ken bu olgunun esas kaynağı da halkımızın kendidir. Motorlu araçların kentlerimizi bugünkü kadar bozmadığı, denizlerden balık avlanabildiği, kıyılardan denize rahat ça girilebildiği, tarihi çevrele - rin böylesine tahrip edilmediği gün leri anımsayanlar daha hala hayattadır; onlar o günleri hatırlamak- ta, daha güzel bir çevrenin nasıl olabileceğini bilmektedirler.Bunun özlemini güçlü olarak duymaktadırlar. Yurdumuz insanını batı ülkele rinin insanından (çevreye duyulan özen konusunda) ayıran belli başlı olgu da budur. Daha halkımız, olup biten her şeye karşın çevresine ya bancılaşmamıştır. Çevre günleri bu direnci yeniden uyandıran, yok olmaya yüz tutmuş bu bilinci hareket lendiren bir görev de yüklenmişler dir. 

Önümüzdeki yıllarda bu hareketin daha bir güçleneceği şimdiden söylenebilir. Bir çok Başkanımızın daha şimdiden gelecek yılın Çevre Günü'nü düşündüklerini biliyorum.. 
Hemen eyleme dönüştürecekleri, süreklilik kazandıracakları uygulama ları tasarladıklarını biliyorum... 
Önümüzdeki yıllarda yayalaştırıl - mış alanların gittikçe yaygınlaşa— cağını, araçlara kapanan sokakla — rın boyunun şimdiki 1-2 kilometre- den 5-10 kilometreye kolayca varacağını, kıyı yağması, kıyıların da halka açılması, temiz bir çevre gi bi konularda önemli adımlar atılacağını, bu konularda halk katılımı nın ilginç boyutlara ulaşacağını söylemek müneccimlik sayılmamalı ~ dır. 


YENİ BİR ULAŞIM DÜZENİ 
VE FENERBAHÇE'nin TRAFİKTEN ARINDIRILMASI 


19 Ağustos 1977 tarihinde günün İstanbul Beledive Başkanı'na Kadıköy Muhtarlar Toplantısı' da sunulan "Fenerbahçe Ulaşımını Düzenleme Projesi" çevre sakinleri- nin istemleri ve önerileri doğrultusunda oluşturulmuştu. . 
Çevrenin tüm olanaklarını hareket geçirmesi sonucu, insanlarla taşıtların iç içe yoğun bir biçime kullandığı Fenerbahçe 3 Haziran 1978 den bu yana trafikten arındırılmaktadır. 

Proje nasıl doğdu? 

Bir ulaşım düzenlemesine neden gerek duyulduğu çevre sakinlerinden 'Devrim ULUCAN'ın şu sözleriyle anlatı labilir. "Otomobillerin gidebileceği pek çok yer olduğu halde, bizlerin rahatça gezip, korkusuzca dolaşabileceği— miz sahil şeridimizi kullanmalarını anlamakta güçlük çekmekteyiz" Fenerbahçe'yi dilediği gibi kullanan özel otomo billerin yarattığı egsoz, gürültü toz ve hava kirliliği, kaldırımların yaya ulaşımına olanak tanımaması, Sorumsuz yakıt tüketimi, toplutaşın'ın engellenmesi, gecenin geç saatlerindeki yarışlar, basına kadar yansıyan uyuşturucu madde pazarları ve 250 metrelik bir uzunlukta taşıtların sürekli sirkülasyonu karşısında bir ulaşım düzenlemesine gerek duyulduğu çevre sakinleri tarafından Fenerbah-— çe Muhtarlığına iletilmişti. Çevre yapısını olumsuz yönde etkileyen bu faktörler Muhtarlık'ça değerlendirilip tasarı proje hazırlanmıştı. 


TASARININ DÜNYA ÇEVRE GÜNÜNE YETİŞTİRİLMESİ İSTENDİ 


Çeşitli aşamalardan geçen ve yaklaşık bir yıllık bir süre sonunda halk-ruhtarlık-belediye ve Marmara Bele diyeler Birliğinin işbirliği ile gerçekleşen proje günün vorgunluğunu deniz havası alarak üzerinden atmak istiyen çevre sakinlerine yayalığın keyfini sürebilecekleri bir alanı1978 Dünya Çevre Gününde yarattı. Eski durumuyla bozuk düzenin tüm boyutlarını sergileyen bu bölüm veni düzende gerçek anlamda halk yararına kullanılmakta. Bu proje sayesinde çevre cocukları, taşıtlarla caddelerin birbirlerini tamamlar şeyler olmadığını, taşıtsız cadde olabileceğini gördüler. `` 

İnsana değer veren, doğaya dönük tehlikeden uzak sağlıklı bir çevre özleminde olan Fenerbahçe halkının sorunları benimsemesi sonucu çevrenin korunabileceği O kanıtlanmş ve ilgili kuruluşların çevre sorunlarında geniş çalışmalara vönelmesi gerekliliği açığa çıkmıştır. 


HYMAC 


Hymac 580C HİDROLİK 


Haymac 580 C Hidrolik ekskavator 


14 yıllık dizayn, gelişme ve uzman fabrikasyon tecrübelerinin sonucu ingilterenin en çok satan 360 ° kepçe dönüşlü ekskavatörüdür. 

580 C Hız, güç, dayanıklılık, kullanma masraflarının 
azlığı konusunda sınıfından istenen bütün özelliklere sahiptir ve çok geniş seçime bağh ekipmanlar 

ile kullanılabilir. 


— 


KAZMA DERİNLİĞİ 
UZANMA MESAFESİ : 9.09 m 
98 Beygir Dizel Motor 


0.57 m Kepçe Kapasitesi. 


Pass. 


a 


TURKIYE GENEL DISTE ira) 


HAMAMCIOĞLU MÜESSESELERİ TİCARET T.A.S. 


ISTANBUL ` Büyükdere Cad. No. 13/A Şişli 
Tel : 46 31 43/44 - 47 24 89 


Telex : 22210 r.mmc tr. 


SERVIS : Palazoğlu Sokak 31/A Şişli Tel : 463143-463144 


Telex : 22210 hmmc tr 


ANKARA 


IZMIR 


EKSKAVATÖR /LODERLER 


: 6.43 m 


D'ye 


: Cinnah Cad 110/1 Çankaya 


Tel ; 278963-278324 


Telex : 42439 hmcı tr. 


Talatpaşa Bulvarı No. 6 Kat 1 
Tel 138361 Alsancak 
Telex 52644 hmiz tr 


birliğimizin 1978 yılı 


2. olağan meclis 


-~ Birliğe katıl ma kararı alan Bursa, Edirne, Ferizli 
Akyazı, Celalive 
Arifiye, Ayvacık, Ay valik, Mudanva, MH. 
Kemalpaşa, Halkalı ve Kücükyalı belediyelerinin üyelik leri ov birliği ile onaylandı. ' 


— 1978 yılı Birinci Dönem Birlik 
Çalışma Raporu oy — birliği ile kabule dildi. 


— "Merkezi Yönetim-Yerel Yönetimler (Belediyeler 
Koordinasyon Kurulu nun Oluşturulması", 
"Kentsel Eğitim ve, 
Destek Merkezi'nin Kurulması","Yapıla-— rın.Broje ve Teknik Uydulama Hizmet lerinin Düzenlenmesi" ve "Belediye 
Gelirlerinin Arttırılması ve Yeni Bir 
Belediye Gelirleri 
Sisteminin oluştu - rulması" konularında verilen önerge - ler benimsendi. 


toplantısı yapıldı 


Birlik Meclisimizin 1978 yılı olağan 2. toplantısı 30 Mayıs 1978 Salı günü saat 10.00 da İstanbul Belediyesi Meclis Salonunda yapıldı. 

Birlik Başkanı ve Çanakkale Belediye Başkanı Sayın Reşat TABAK, Yapılan yoklama sonucu ekse riyetin olduğunu ve Birlik Meclisi toplantısını açtığını belirterek, divan üyelerini yerlerine da vet etti. Saygı duruşundan sonra, toplantıya katılan konukların tanıtılmasına geçildi. Konuklar arasında bulunan İmar ve İskân Bakanı Sayın Ahmet 


Meclisin tasvipleri üzerine sırasıyle söz veril- 


di. 

İmar ve İskân Bakanı KARAASLAN, "İstanbul'un bugün plansız yerleşimin oluşturduğu bir beton yı kaynak yetersizlikleri 


Yerel Yönetim Bakanı ın ÖZDEMİR de özetle şunları söyledi: "Türk e ene Hareketinin, son yıllarda kazandığı büyük dinamizm toplumsal gelişmemiz yönünden canlı bir umut ışığıdır. Hızla kentleşen, kentleştikçe sorunları karmaşıklaşan Türkiyemizde yerel yönetim kavramı da yeni ve anlamlı boyutlar kazanmıştır. Yerel Yönetimin çeşitli genel ve özel sorunları arasında ortak yön lü kesişme noktaları bulma olanağı vardır. Bu ortak yönlerin arayışı Belediye Birlikleri kavramı na giden yolu açmaktadır. Marmara ve Boğazları Be lediyeler Birliği ülkemizde Birlikl eşme olayının öncülüğünü yapmıştır. Bu öncülük tarihsel bir iş leve sahiptir. Bugün Türkiyemi zde çeşitli yörelerde yeni Birlikler oluşma yolundadır. Bakanlığı mızın kuruluşundan bu yana bu alanda önemli adımlar atılmış olduğunu mutlulukla ifade edebilirim" 

Çanakkale Milletvekili Orhan CANERİ ise, Mar mara ve Boğazları Belediyeler Birliği'nin Marmara 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TOPLANTISI 


| BİRLİK. MECLİSİ 
f 


” 4 


— 


Bölgesi ölçeğinde çevre sorunlarına çözümler geti rebilme girişimlerine TBMM'nde katkıda bulunmaya çalıştıklarını fakat Birlik'in bu konuda kendile rini çok aştığını belirterek, başarılı çalışmala rı nedeniyle Birliği kutladı. 

Son Birlik Meclisi Toplantısı tutanak özeti nin okunmasından sonra, Birliğe katılmak istemi ile Meclis kararlarını gönderen Bursa, Edirne, Fe rizli, Akyazı, Celâliye, Arifiye, Ayvacık, Mudanya, M. Kemalpaşa, Halkalı, Ayvalık ve (Küçükyalı Belediyelerinin katılma istemleri oybirliği ile kabul edildi. 

Bülent ECEVİT, Bazı Bakanlar, çeşit li kuruluş ve kişilerin toplantı için gönderdikleri telgrafların okunmasından sonra, Birinci Dönem Çalışma Raporu'nun okunması ve görüşülmesine geçildi. Karasu Belediye Başkanı Sabahattin ASLAN Birliğin çalışmalarında Turizm'e de yer verilmesi ve küçük belediyelere teknik eleman sağlanması gereğine işaret etti. Umurbey Belediye Başkanı Halil ALANLIOĞLU da yaptığı konuşmada, "çevre sorunlarını bir bütün olarak ortaya koymanın Birliğin temel amacı olduğunu ve bu konuya ağırlık verilmesini" istedi. Soğanlık Belediye Başkanı Niyazi TOĞUÇ da, tüm belediyeleri kapsıyacak şekilde kanalizasyon sorununun çözümüne yönelik çalışmaların yapılması gereği üzerinde durdu. 

Eleştirileri yanıtlamak üzere söz alan Birlik Başkanı Reşat TABAK, Birlik görevlilerininüye belediyelere Proje Ütüd ve Danışmanlık Merkezi yoluyla gelen taleplere göre hizmet götürdüğünü üyelerin taleplerine artan ölçüde yer verileceği ne ve eleştirilerin ışığında çalışmaların geliştirileceğine değindi. 

Birlik çalışma Raporu ve 1977 yılı kesin hesaplarının oybirliği ile onaylanmasından sonra, Meclis Başkanlığına verilen bazı önergelerin gö- 


rüşülmesine geçildi. Birinci önerge; " i Yö netim - Yerel Yönetimler (Belediyeler) To yon Kurulu'nun oluşturulması", iki Kentsel Destek Merkezi'nin oluşturulması" cü önerge; "Yapıların Proje ve Teknik i Hizmetlerinin Düzenlermesi", dördüncü önerge ise; Belediyelerin Gelirlerinin artırılması ve Yeni Bir Belediye Gelirleri Sisteminin oluşturulması konularını içeriyor ve Kartal Belediye Başkanı Mehmet Ali BÜKLÜ, Gebze Belediye Başkanı Sedat 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Bu önergelerin ardından verilen yeni bir Önerge ise, "verilen önergelerin Birliğe geniş çapta etkinlik kazandıracak nitelikte olduğu ve önemli bir maddi külfetinin bulunmadığı, önergelerin kabulü ve Birlik Encümeni'ne gerekli girişimler için yetki verilmesi hususunun Genel Kurul un tasvibine Sunulması "isteniyordu. Mehmet Ali BÜKLÜ, Cevdet BAĞDAT ve Ünal OZAN'ın imzalarınıtaşıyan bu önerge oybirliği ile kabul edildi ve Encümen'e yetki verildi. 

Dilekler ve Tebliğler bölümünde söz alan Ümraniye Belediye Meclis Üyesi Ruhi ÜNLÜ, Oo Ümraniye'de ikinci bir yolun açılması gereğine değinerek Birliğin bu konuda girişimde bulunmasını istedi. Keşan Belediye Başkanı Metin A. ÇIRPAN da 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yaptığı konuşmada, Türkiye'nin arsa kapkaççıları tarafından parsellenerek tahrip edildiğini, böyle bir ortamda belediye hizmetlerinin gerçekçi bir çizgiye ulaşabileceğinden endişe duyduğunu, Keşan örneğinden hareketle, kent çevrelerindeki arsa vurgunlarına, Flansız kentleşmenin yarattığı zararlara ve Belediyelerin Pütçe sıkıntılarına değindi. A. ÇIRPAN, undan alınan çuval başı belediye payının günün koşullarına göre arttırılması halinde, belediyelerin yakın gelecekte kendi ekmek fabrikalarını kurabileceklerini belirtti. ve Modern çöp araçlarının Türkiye'de yapılması için Birliğin girişimde bulunmasını istedi. Daha sonra Söz alan Bursa Belediye Başkanı Mustafa EROĞLU, Belediyelerin mücavir alan-belediye hudutları ara sındaki mesafenin büyütülmesi ve "mücavir alan" deyiminin "belediye hudutları içinde kalır" şeklinde düzeltilmesi gerektiğini, imar tadillerinin onaylanması sırasındaki gecikmelerin işleri yavaşlattığını belirtti. 

Bu görüşmelerden sonra, Meclis Başkanı Aytekin KOTİL, başka söz isteyen olmadığını ve gündemin tamamlandığını belirterek toplantıyı kapadı. 
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Son Birlik Meclisi 11 Aralık 1977 Yerel 


Toplantısından bu yana 


Birliğimize, sayımızda 
16 Belediye üye olmak için yüzde yüze varan 
başvurdu bir artış oldu. 


BİRLİĞİMİZE ÜYE OLAN BELEDİYELERİN 
>: SAYISI 92 YE €IRTI 


Ñ: Q) 


30 Mayıs 1978'de yapılan son Birlik Meclisi Toplantısı 'ndan bu 
yana Birliğimize 16 Belediye üyelik için müracaat etmiştir. Haziran dönemi Meclis toplantılarında Birliğimize katılma kararı alan Beledi yelerin adları şöyledir: ENEZ (Edirne), (UZUNKÖPRÜ (Edirne), ELBEYLİ (Bursa), ORHANELİ (Bursa), BAYRAMİÇ (Çanakkale), BOZCAADA (Çanakkale) , ESENLER (İstanbul), ŞİLE (İstanbul), AHMETBEY (Kırklareli), BABAESKİ (Kırklareli),MALKARA (Tekirdağ), MURATLI (Tekirdağ), KEŞAN (Edirne), TE KİRDAĞ (Merkez), LÜLEBURGAZ (Kırklareli) 

Birlik hareketinin yaygınlaştığı ve yeni birliklerin (kurulduğu şu günlerde, Birlik hareketinin öncüsü olan Birliğimiz her geçen gün daha da güçlenmektedir. Son yerel seçimlerden bu yana yüzde yüze varan bir artışla üye sayımız 51'den 92'ye çıkmıştır. 


seçimlerinden bu yana üye 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üye belediyelerimiz 


ÜYE BELEDİYENİN ADI BELEDİYE BAŞKANININ ÜYE BELEDİYENİN ADI BELEDİYE BAŞKANININ 


ADI 2 ADI 
BALIKESİR Bandırma Niyazi GÜRER Yalova Rahmi. ÜSTEL Bigadiç Hasan PAKDEMİR BAyrampaşa Sabri AKPINAR Erdek Ali SARI Soğanlık Niyazi 'TOĞUÇ Gönen Kemalettin DÜVENCİ Güngören Baki Marmara Adası Cevat ÇAĞLAYAN Küçükköy Kemal AĞIRALİOĞLU Ayvalık İzzet AYGÜNER Avcılar Yüksel ÇENGEL A.Rıdvan UNAL 
BURSA Merkez Mustafa EROĞLU Dolayoba Kemal KALKUZ Zeytinbağı Feridun DÜVENCİ Kocasinan İsmet. TÜYLÜUOĞLU Mudanya Ali Halkalı Hasan ÖZTEKİN Mustafakemalpasa Mahmut Ziya ÇOLAKOĞLU Ümraniye Aslan YILDIRIM Elbeyli Menmet KAMAN Küçükyalı M.Erşed BEKMAN Orhaneli Veli BEKTAŞ Calâliye Ülker ÇINAR Şile Şecaettin GÜNAY 
BİLECİK Merkez İsmail ATAK Esenler Çetin AKSOY Bozüyük M.Ali AKSULU 
KIRKLARELİ Merkez A.Nazmi ÜSTÜNDAĞ ÇANAKKALE Merkez Reşat TABAK Alpullu Şükrü SİMER Biga Hüseyin ONAN Ahmetbey Ahmet ÇINAR Bolayır Cezair ARLI Babaeski Mustafa GÜZEL Erhan ARTUT Lüleburgaz Özcan DEĞİRMENCİOĞLU Ecaabat İsmail GÜL i : f 
Sapa es Hasan MUT 
Karabiga Ahmet AKBULUT 
Lapseki Zekiye GÜLŞEN Darıca Hasan CİDDİ Umurbey Halil Değirmendere Faruk DEMİRER Çan Mesut Hulki ÖNÜR Gebze Sedat TÜZE CİN Gölcük Şaban AKTÜRKOĞLU a ns Hereke H üseyin TETİK ei. Me e İhsaniye Ali Rıza SİRMEN Nahit VAFOL Wes k Nazım A 
EDİRNE Merkez Güngör MAZLUM “A ari goap ea Enez Şevket KURT 
Kurtbey Şaban YNT KAndıra Turan SARI yi iş a iğ ee SAKARYA Adapazarı Unal OZAN Keşan Metin ALAYÇIRPAN aboneli ISTANBUL — Merkez Aytekin KOTİL Serdivan Halim YURDASAVAS Büyükçekmece ARI Arifiye İbrahim FIRTINA Çatalca Sabahattin TOKER Akyazı Ertuğrul ÖZTÜRK Çınarcık - Turgut KURT Ferizli Hamidan GÜNEŞ Değirmenköy Abdullah AKGÜN Hadınköy Özcan TAŞKINBAŞ TEKİRDAĞ Oo Hoşköy Kemal CANPOLAT Kartal M.Ali BÜKLÜ Rasim YAY Küçükçekmece Mete 'TUNÇALP Marmara Ereğlisi Rahmi ÖZCAN Maltepe Yalçın KIZMAY Mürefte Turan ÜREN Pendik S.Burhan TOPRAK Şarköy H.Avni BAŞER Silivri Halim ULUŞAHİN Muratlı Hasan ÇELİKKOL Tuzla Ahmet KILIÇ Malkara Metin İLGÜN Yakacık Bayram DEMİRKOL Merkez Ekrem Tantı 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ELEKTROLİTİK BAKIR ve ALÜMİNYUM MAMÜLLERİ İMALİNDE TEK İSİM 


RABAK 
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A, Ez: 
NOMAMÜLLERİMİZ: 
e Elektrolitik bakırdan.mamül ; 

Tel. çubuk, lâma ve borular 

e Pirinç; tel, çubuk ve borular Yataklık bronz çubuklar (Içi dolu ve boş) 

e Alüminyumdan ; levha, disk, 

e Alüminyum ve Çelik özlü alüminyum enerji nakil iletkenleri, > 

e Galvanizli çelik telve yaylık çelik tel 

e Altın - Gümüş ` 

e Külçe alüminyum alaşımlar(her nev'i) 

e Granüle alüminyum , 

e Enerji nakil hattarında kullanılan alüminyum iletken gk parçaları 

e Gözlaşı (bakır sülfat ) 


Nİ 


VRAY. ¿> a° 


NX 


MERKEZ: 


RABA 


ELEKTROLİTİK BAKIR ve MAMÜLLERİ A.Ş. 
İnönü Cad. No. 90/5.6 Taksim-İSTANBUL Telgraf RABAKAŞ-İST. P.K. 447 Beyoğlu ` 

Telex: 22465 Raku-Tr İst, Tel: 45 68 35 Santral; 4 hat 


IZMIT FABRIKASI: 
Köseköy-izmit Telefon : 1408 
Telex: 33125 aika tr. P.K. 196 İzmit Telg: RABAKAT-İZMİT 


KÂĞITHANE FABRİKASI: 
Silâhtar Cad. 37-Kâğıthane-İstanbul 

Telefon: 46 70.30 Telex: 22287 bala tr, 

P.K. 354 Şişli-Telg. RABAK Kâğıthane-İstanbüul 


ANKARA SATIŞ MAĞAZASI: 
Çankırı Cad. SSA Tel: 1110 70 
Telex: 42125 tepa tr. 
Telg; RABAK- ANKARA 


iZMiR SATIŞ MAĞAZASI: 
Anafartalar Caddesi No, 143 
Tel: 34 220- İZMİR 


ISTANBUL SATIS MAGAZASI: Yemeniciler, Koseošlu İş Hanı Karaköy 
s Telefon: 44 81 13 


Fr 3 ğa m 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üye belediyelerden haberler 


- İHSANİYE: İHSANİYE'NİN SU Oo ŞEBEKE HATTININ YENİLENMESİ 
GEREKİYOR. 

Belediye Başkanı Rıza SİRMEN, belediye olarak şu sebekelerindeki arızaların giderilmesi için yoğun çalışmalar yapıldığını fakat tarihi su hattının bu tür geçici onarımlarla uzun süre dayanamayacağını ve bu nedenle yeni bir şebekenin yapımı için girişimlerde bulunduklarını açıkladı. 


İhsaniye Belediye başkanı Rıza Sirmen sık sik ari 

zalanan su hattında çalışmalara bizzat Iştirak ediyor 

Rıza Sirmen arızaların önlenmesi için geçici tedbir- ler aldıklarını söyledi 


İHSANİYE BELEDİYESİ 
KEVGİRE DÖNEN SU HATTINI 


Mustafa ADIYAMAN nin SRN arızalanan ke “bağlı e geçici tedbir niye köyünde kevgir ler alınıyor, Belediye 


dönen sw fonla: hati Ra o Tinsbanı Dian Given 


MALTEPE: BELEDİYE ASFALT TESİSLERİ 

HİZMETE GİRDİ. 

Maltepe Belediyesi'nce İsviçre'den getirtilen ve toplam maliyeti 53.602.490.- TL. olan modern asfalt tesisi 17 Haziran 1978'de 


törenle hizmete girdi. Törende bir konuşma yapan Maltepe Belediye Başkanı Yalçın KIZILAY, yeni tesislerle birlikte Maltepe'de yoğun asfalt lama çalışmalarına girişileceğini 

ve gerektiğinde komşu belediyelere de katkıda bulunulacağını belirtti. 


EDİRNE: KIRKPINAR ŞENLİKLERİ KÜLTÜR VE TURİZME YÖNELİK BOYUT- 
LARA ULASTI. 
Edirne Belediyesi'nin düzenlediği Kırkpınar Şenlikleri'nde Türkiye' nin dört bir yanından gelen güreşçiler Er Meydanı'nda güreşirlerken, Türkiye Yazarlar Sendikası adına Edirne Belediyesi'nin konuğu olarak şenliğe katılan Aziz NESİN, Hasan İzzettin DİNAMO, Bekir YILDIZ, Tekin SÖNMEZ, Ümit KAFTANCIOĞLU ve Müjdat GEZEN'in yer aldığı İmza Günü halkın ve konukların büyük ilgisi ile karşılandı. 


Belediye Başkanı Güngör MAZLUM 


gelecek yıla daha geniş kapsamlı bir program hazırlamak üzere çalışmalara geçileceğini açıkladı. 


GÜNGÖREN: GÜNGÖREN BELEDİYESİ 5 

YENİ OTOBÜS SATIN 

ALARAK HİZMETE SOKTU 
“Kent içi ulaşımda en ucuz ve yaygın hizmeti sunabilmenin Toplu Taşımacılığa ağırlık vermekle mümkün olabileceğini belirten Belediye Baş kanı Baki DURMUŞ, yeni satın alınan 
5 veni otobüsün Bakırköy ve Eminönü 
hatlarında çalışacaklarını, yeni alınacak araçlarla da hizmeti. daha yeterli düzeye getirmeyi amaçladıklarını açıkladı. 


CELALİYE: CELALİYE BELEDİYESİ SAHİL YAĞMASINA KARŞI ÇIKARAK 
PLAJLARI HALKA ACIYOR. 

Belediye Başkanı Ülker ÇINAR, apart 


manlar ve barakalarla yağmalanan sa- 


hillerin, her türlü önlemin alına- 


rak halkın yararına sunulacağını, halk plajı için planlar hazırlandığını ve kıyının mođern bir hale ge tirileceğini açıkladı. 
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AVCILAR: — SU GEREKSİNİMİNİ KARŞI-LAMAK ÜZERE 5 YENİ KUYU 
AÇILDI. 
- YENİ 6 OTOBÜS HİZMETE 
GİRDİ. 


Özellikle yaz aylarının artan su gereksiniminin karşılanması için açılan 5 yeni kuyunun su veriminin 50-100 Jitre/saniye olacağını be- 


lirten Başkan Yüksel ÇENGEL, Avcılar'ın tüm su şebeke sisteminin yeniden yapılmasının İller Bankası 
1979 yatırım programında yer aldığını ve bununla ilgili proje ihalesinin 1978 yılı içinde tamamlanacağını ve bu proje ile beldenin 
20 yıllık su gereksiniminin karşılanacağını açıkladı. 

Öte yandan, Avcılar'da oturan ve Istanbul Merkeziyle sürekli ilişkisi olan halkın ulaşım sorununun etkin çözümü için Avcılar Belediyesi 6 yeni otobüs alarak hizmete soktu. 


BÜYÜKÇEKMECE: BÜYÜKÇEKMECE BELE-DİYESİ TEMİZLİK S0- 
RUNUNA TİTİZLİKLE 
EĞİLİYOR. 
Belediye Başkanı İbrahim ARI, turistik açıdan büyük önemi olan ve Türkiye'nin Avrupa bağlantısı üzerinde bulunan Büyükçekmece'nin temizliğine herşeyden önce yer ve önem verdiklerini, Belediyenin bu gayretine belde halkının da katkılarını beklediklerini ve ilk olarak yeni temizlik araçları sa- 


.tın alarak temizlik hizmetlerine 


ağırlık verdiklerini belirtti. 
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KANDIRA: - GENCLER İCİN SPOR SAHALARI ACILIYOR 
— EKMEK FABRİKASI KURUL 
MASI İÇİN GİRİŞİMLER I: SÜRDÜRÜLÜYOR 


Kandıra Belediyesi gençler için iki voleybol ve basketbol sahasının yanısıra, bir de futbol sahası açtı. Öte yandan Başkan Turan SARI, yurt dışına yaptığı gezi sırasında çoğunluğu Kandıra'lı olan Türk 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işçilerinin 300 Bin Marklık maddi desteklerini sağlayarak, Kandıra' da bir ekmek fabrikası kurulması için girişimlere başladı. Başkan Sarı, işçilerimizin hediye ettikleri iki aracı da beraberinde Kandıra'ya getirdi. 


ISTANBUL: — BELEDİYE ARSALARI 

ÜZERİNDE OTOPARKLAR 

YAPILACAK. 

-BOĞAZDA PARASIZ 
HALK PLAJI AÇILDI 
Belediye Başkanı Aytekin KOTİL, 

otopark sorununun çözümü için gerekli projelerin hazırlandığını ve uygulamalara yakında başlanacağını belirtti. İlk planda kentin üç yerinde otopark ve garajlar tesis 


KOTİL, HALK PLAJI'NDA HALKLA DENİZE 


DEKİ | 
HİZM 


edilmesinin düşünüldüğünü açıklayan KOTİL, bunlardan birinin Talimhane'de yapılacağını ve yedi katlı olacağını açıkladı. 

HAlkın ucuz bir şekilde deniz- den yararlanmasını sağlamak üzere yoğun bir çalışma içinde olan Istanbul Belediyesi son olarak Yeniköy'deki Belediye Parkını plaj ve yüzme havuzu olarak halka açmıştır. Üçbin kadar insanın denize girebileceği plaj ve yüzme havuzundan İstanbullular parasız olarak yararlanabilecekler. 
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parasız halk plajı 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plajda 3 bin kisi denize girebilecek 
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KOÇÖKKÖY: KANALİZASYON VE ELEKT-RİK ŞEBEKELERİ YENİ- 
LENİYOR. 

Küçükköy Belediyesi, yoğun bir şekilde kanalizasyon ve elektrik 


şebekelerini yenileme çalışmalarını 


Sürdürüyor. ] 
Altyapı tesislerinin ve diğer imar 


çalışmalarının gerektirdiği künk, briket, bordür taşı ve benzeri malzemeyi kendisi üreten Belediye, artık yetersiz hale gelen su depolarını da yenilemiştir. 


Sınırlı maddi olanaklarla halkın 


her türlü sorununa çözüm getirmeye çalıştıklarını açıklayan Belediye Başkanı Halk Otobüsleri için gerekli düzenlemelerin de yapılmakta olduğunu ve yol çalışmalarının da hızla sürdürüldüğünü belirtti. 


SEFAKÜY: SEFAKÖY BELEDİYESİ İKİ TANZİM SATIŞ MAĞAZASI 
AÇIYOR. 
Halkın temel gıda maddelerini piyasadan daha ucuza satın alabilmelerini sağlamak amacıyla Sefaköy Belediyesi iki ayrı yerde Tanzim Satış Mağazaları açıyor. 
Belediye Başkanı Rıdvan UNAL, belediyenin tüm maddi yetersizliklerine rağmen, nüfusunun tamamına yakını dar gelirli olan halka Tanzim Satışlar yoluyla temel gıda maddelerini ucuz ve sıhhi koşullar- 


31 


da sunabilmek kararında olduklarını, beldenin en önemli bir diğer sorunu olan su gereksiniminin karşılanması için de yeni bir su deposunun hizmete konduğunu açıkladı. 


PENDİK: — KANALİZASYON ŞEBEKESİ YENİLENİYOR. 
— SAHİLE YENİ BİR PARK YAPILIYOR. 
Belediye Başkanı Burhan TOPRAK, tüm imkanları kullanarak, 50 yıl sonrasının gereksinimine karşılık verebilecek yeni bir kanalizasyon şebekesinin yapılmakta olduğunu açıkta akan lâğım sularının ve fabrika 


artıklarının halkın sağlığını tehdit 


etmesinin önleneceğini belirtti. 
Öte yandan şimdiki parkın yetersizliği nedeni ile kaldırılacağını ve sahil kısmına yeni bir parkın yapılacağını açıklayan Başkan TOPRAK, yeni parka yeni bir Atatürk heykelinin konacağını ve eski parkın yerine merasim alanı ve havuz yapılacağını belirtti. 


Yem yapıl ak 
‘sonrasının dahi dahi; 


SURLARI aöğrente 


ELGIN tehat EDEMEYEN” 
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YAKACIK: - TANZİM SATIŞ MAĞAZASI HİZMETE GİRDİ ... 
- YAKACIK BELEDİYESİ 
"AYAZMA KÜLTÜR ŞENLİĞİ'Nİ" DÜZENLİYOR ... 
Yakacık BElediyesi 4 Haziran 1978 
günü Tanzim Satış Mağazasını hizmete açtı. Belediye Başkanı Bayram DEMİRKOL, ikinci mağazanın da bir ay içinde Yakacık Merkezinde hizmete gireceğini açıkladı. Halkın kışlık odun ve kömür gereksiniminin de 


tanzim satışlar yoluyla en ucuz şe-_ 


kilde karşılanacağını belirten Başkan DEMİRKOL, temizlik işlerine de etkinlik kazandırıldığını sözlerine ekledi. 

öte yandan Yakacık Belediyesi 20 
Ağustos 1978 Pazar günü başlayarak bir hafta sürecek olan AYAZMA KÜLTÜR ŞENLİĞİ'ne hazırlanıyor. 
Şenlik boyunca halkoyunları, müzik, Tiyatro, Spor programları, fotoğraf ve Resim sergilerine yer veriliyor. 

Yakacık Belediyesi Şenlik nedeni ile ayrıca öykü, şiir ve Karikatür dallarında yarışmalar düzenledi. 
Her dalda ilk üç dereceyi paylaşanlara ödüller verilecek. Türkiye ölçeğinde dileyen her sanatçının katılabileceği yarışmalarda konu ve biçim sınırlaması yapılmamış olup, derece alan ilk on sanatçının yapıtları Şenlik süresince sergilenecek ve kitap halinde yayınlanacak. 


KÜÇÜKÇEKMECE: — KÜÇÜKÇEKMECE'DE SU SIKINTISI KALMAYAcaki 

- İKİ TANZİM SATIŞ 


MAĞAZASI HİZMETE GİRDİ Altınşehir'de iki kuyunun hizmete girmesi ile Küçükçekmece'nin su sorunu önemli ölçüde çözümlenmiş oluyor. Başkan Mete TUNÇALP, önümüzdeki haftalarda saniyede 57 
litre su sağlayacak üçüncü kuyunun da açılacağını, açılan kuyuların yanında yaptırılan 50 ton kapasiteli deponun da suların birikimi ve kesintisiz dağıtımı için büyük yarar sağlayacağını söyledi. 


Küçükçekmece Belediyesi Tepeüstü ve Kanarya semtlerinde yeni açtığı iki tanzim satış mağazasında piyasa koşullarının çok altında fiyatlarla temel ihtiyaç maddelerinin halka ulaşımını sağlıyor. 
Pazar günleri de açık tutulacağı açıklanan mağazaların sayılarının ileride daha da arttırılacağı açıklandı. 


KARAMÜRSEL: DENİZ KİRLİLİĞİ İLE 

KESİN BİR MÜCADELE 

Son günlerde daha da önem kazanan İzmit Körfezi'nin kirliliğine engel olmak üzere Karamürsel Belediyesi sınırları içindeki sanayi kuruluşlarında titiz bir araştırma yapıyor. Denize asbestli su akıttığı saptanan bir sanayi kuruluşunun artıklarından alınan numuneler Hacettepe Üniversitesinde tahlile gönderildi. Başkan Hikmet DOĞANSOY'un müracaatı üzerine, Birliğimiz de, Kimya Mühendisleri Odası ile ortak bir inceleme çalışmasını gerçekleştirdi. Araştırma sonucu kirliliğe neden olduğu kesinlik kazanması halinde sözü edilen kuruluşun tevsi inşaatı için istemiş olduğu izin verilmeyeceği ve gerekli yasal önlemlerin alınacağı açıklandı. 


GÖLCÜK 
DEĞİRMENDERE 
KARAMÜRSEL 
ÇINARCIK BELEDİYELERİ SU SORUNLARINI ORTAKLAŞA 
ÇÖZMEK İİN İŞBİRLİĞİ YAPIYORLAR... 
Gölcük, Değirmendere, Karamürsel ve Çınarcık Belediyelerinin su sorunlarını çözmek için aralarında işbirliği yaptıkları ve bunun için Karamürsel'in Yalakdere köyünde bir baraj yapımının planlandığı açıklandı. Sorunların etkin ve gelecek kuşaklara da yeterli olacak şekilde çözümü için işbirliğinin ve güçleri birleştirmenin gereğine inandıklarını belirten Belediye Başkanları baraj yapımıyla ilgili girişimlerinde Devlet Su İşleri ile ortak bir çalışma yaptıklarını 


açıkladılar. 


YUAN Guere TÜTUKUCTE. 


yakınlarında baraj kuracaklar 


DÖRT BELEDİYE BAŞKANI 
BİRARAYA GELEREK 
SU SORUNLARINA 
ORTAK ÇÖZÜM ARADILAR 


(Yazısı 4. Sayfada) 


BURSA: BURSA BELEDİYESİ TRAFİK VE ÇÖP SORUNLARINI ETKİN 


Bursa Belediye Başkanı Mustafa ER-OĞLU, trafik sorununun çözümü için 


ÇÖZÜMLERE KAVUŞTURMA ÇABA- , 


SINDA 


... 


Karayolları, YSE, TOPRAKSU ve DSİ 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Bölge Müdürleri ile oluşturduğu Danışma Kurulu'nun hazırladığı rapo- ra göre ilk olarak Çatalfırın A. 
Hamdi TANPINAR caddesindeki kavşağı yeniden düzenlediklerini ve uygulamadan olumlu sonuç aldıklarını açıkladı. Yayaların ve şoförlerin de çok memnun kaldıkları yeni uygulama Çakırhamam ve Cumhuriyet alanlarında da gerçekleştiriliyor. 

Öte yandan çöp sorununun yeni bir sistemle çözümlenmesi için ilk olarak Endüstri Meslek Lisesi'ne yaptırılan 120 adet yeni çöp kutuları kent içine dağıtıldı, Temizlik işlerindeki kadro ve araç eksikliklerinin giderilmesinden sonra daha da olumlu sonuçlara ulaşılacağı açiklandı. 


HEREKE: KIYI ŞERİDİNDE TURİSTİK 

TESİSLER .... 

Hereke Belediyesi, Otoban yol inşaatından çıkan topraklarla doldurulan kıyı şeridinde turistik tesisler yapma girişiminde. 

Başkan Hüseyin TETİK, 150 metre genişliğinde doldurulacak kıyı şeridi üzerinde kürek sporunu geliştirmek amacıyla tesisler, Hereke halısının tanıtılacağı halı tezgâhları, lokanta, gazino ve halı teşhir salonlarının yanısıra kira- ya verilmek üzere Turizme yönelik 


dinlenme tesislerinin yapımının düşünüldüğünü ve bununla ilgili projeler üzerinde çalışıldığını açıkladı. 


ADAPAZARI: - SICAK YAZ GÜNLERİNDE KENT İÇİNDE HALKA 
SOĞUK SU DAĞITILIYOR. 
- TANZİM SATIŞ YERLERİNİN SAYILARI ARTTIRILIYOR. 
Yaz sıcaklarının bunaltıcı etkisi- ne karşı, Adapazarı Belediyesi kentin çeşitli yerlerine koyduğu soğutucularla halka parasız soğuk su dağıtıyor. Kentin su şebekesine bağlı olan soğutucular, halk tarafından benimsenip, titizlikle korunuyor. ' 
Belediyenin kendi atölyelerinde yaptırdığı tanzim satış büfelerinin sayıları arttırılıyor. Halen kent içinde 10 ayrı yerde bulunan tanzim satış büfelerinde filtreli sigara ve diğer Tekel Maddeleri her zaman bulunabiliyor. Ayrıca, ucuz ithal pirinci, diğer temel gıda maddeleri ve Belediye Süt Mamülleri Birliği'nin peynir ve yoğurt gibi ürünleri piyasa koşullarının çok altında fiyatlarla ve temiz ola- 


e 


rak halka sunuluyor. 

Öte yandan Belediye, özellikle kentin şimdiye dek ihmal edilmiş mahallelerinde yoğun bir altyapı çalışması gösteriyor. Kanalizasyon ve içme suyu şebekelerinin yapım ve onarımlarının yanısıra, birçok sokak ve caddenin asfaltlama isleri hızla sürdürülüyor. 


GEBZE: GEBZE BELEDİYESİ ÇEŞİTLİ 

PROJELER HAZIRLATTIRIYOR 

25 Temmuz 1978 Salı Günü 
Gebze'de bir basın toplantısı düzenleyen Belediye Başkanı Sedat TÜ-ZE, şimdiye kadar tanzim satışlar, araç eksikliklerinin giderilmesi, çöp taşıma, elektrik, yol yapımı ulaşım ve benzeri konulardaki çalış maları özetledikten sonra, "bunları yeterli görmediklerini, çağdaş ve üretici bir belediye olmanın gereklerini yerine getirebilmek için, gelecek kuşakların gereksinmeleri- ne de karşılık verebilecek uzun vadeli ve etkin çözümler için bir dizi projenin yaptırılmakta olduğunu" açıklamıştır. 
Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği Proje-sBtüd ve Danışmanlık Merkezi'nce "Belediye Yönetiminin İyileştirilmesi, Belediye Programının Oluşturulması, Kentsel Yerleşim, Ulaşım ve Kentsel Tüketimi Düzenleme" konularında hazırlanmakta olan projelere kaynak oluşturacak bilimsel araştırmalara da aynı gün başlanmıştır. 
Belediye Başkanı TÜZE, projelerin sonuçlanmasından sonra derhal uygulama çalışmalarına geçileceğini açıklamıştır. 
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Tam donanımlı olmalıdır özellikler, isteğe bağlı ekipman 


alacağınız makine. Dört tekerleği olarak sonradan ilâve edilmeyecektir. 
1 1/2 -4 1/2 cu.yd büyüklüklerdeki 


muharrik bir yükleyici alacağınızda, John Deere'in JD544-B ve 
JD644-B yükleyicilerinin 


belden kırmalı yükleyicileri 


aynı sınıftaki yükleyicilere oranla özelliklerde John Deere'den üstününü çok daha fazla önemli özellikler ve bulamayacaksınız. 
standart ekipman sunduğunu John Deere acentanızı ziyaret göreceksiniz. ederek gözlerinizle görün. 

John Deere Yükleyicilerindeki John Deere acentanız sözünü ettiğimiz 


standart özellikler eş büyüklükteki özellikleri gözlerinizin önüne serecektir. 


başka yapımlı makinelerde seçimlik ekipman olarak dahi bulunmamaktadır. 
Bunun nedeni : 

Bir John Deere makinesi 


dizayn edildiğinde JOHN DEERE 


tam donanımlı bir ünite dizayn edilmiş demektir. Makinenizin 


azami verimle çalışmasını sağlayan John Deere atılımı 


Türkiye Genel Distribütörü 


ÇUKUROVA 


ZİRAAT ENDÜSTRİ ve TİCARET A.S. 
Büyükdere Cad. 159 Zincirlikuyu - ISTANBUL i Tel, : 66 8 -41 - -43 


4 40 42 
ADANA ANKARA İZMİR ERZURUM Atatürk Gag, B0 Menekşe Apt, San M Maaral Bulvar Atatürk Cad. 370/1 - 8 Basin Api. Kazım Karabekir Cad, Sümbül Sok, 


sancak. Kartopu Apt, bitişiği. 
Tel. : 29 56 83 - 84 Tel, : 14 65 71 - 14 65 55 Tel. 4397 di 


Satın alırken neler aranır? 


kıyaslamaya başlayınca, sunulan tüm 


Hafta içinde yer a lan seminerde demokratik, üretici, kay - nak yaratıcı, tüke— tıciyvi koruyucu ve birlikçi bir Belediye 


a cilik yapısının oluşturulması yönünde ka- 
: rarlar alındı. 


Semineri izleyen 
Kıbrıs Türk Federe 


> ma sl 
A 
Devleti (KTFD) İçişle ri Bakanı Orhan Zihni 
BİLGEHAN, Marmara ve 
Boğazları Belediyegg ler Birliği'nin göiy. AETASI rüşleri alındıktan son ra bu ilkelere uygun 
, bir belediye yasal dü zeninin ivedilikle ve 


belediyelerle ortakla şa hazırlanıp Meclise sevkedileceğini söyle 


Kıbrıs Türk Yerel Yönetimlerinin temel sorunlarını tartışmak ve bu sorunlara çağdaş çözümler getirmek amacıyle ve Lefkoşe Belediye Başkanı Mustafa AKINCI'nın girişimi ile 16-20 Haziran tarihleri arasında düzenlenen hafta da Yerel Yönetim sorunları üstüne seminer, form ve tartış malar yapılmış, yerel folk gösterileri, fotoğraf sergileri ve konserler verilmiştir. 

Yerel Yönetim Haftasına Kıbrıs Merkezi ve Yerel Yöne tim yetkilileri, siyasal partiler, Milletvekilleri,Meslek, Odaları, Sendikalar ve Türkiye Yerel Yönetim yetkilileri ile halk katılmıştır. Yerel Yönetim Bakanı Mahmut ÖZDEMİR, hafta nedeniyle gönderdiği mesajda; "Bu haftanın Kıbrıs'- ta belediye hareketinin gelişmesinde önemli rolü olacağına inandığını" belirtmiştir. 


| ji 
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Haftanın ilk günlerinde düzenlenen seminerde;Merkezi hükümet adına İçişleri Bakanı O.Zihni BİLGEHAN, Lefkoşa Belediye Başkanı Mustafa AKINCI, Kıbrıs Türk Mimar ve Mü - hendis Odaları Başkanı Ergün VEHBİ, Mimarlar Odası Başkanı Üzay HASAN, Belediye Sendikası Başkanı Rasih KESKİNER, Kıbrıs Belediyelerinin temel sorunlarını dile getirmiş - lerdir. Türkiye'den davet edilen Yerel Yönetim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Fikret TOKSÖZ, Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği ve Çanakkale Belediye Başkanı Reşat TABAK, Ankara Belediye Başkanı Ali DİNÇER, İzmit o Belediye si eski Başkanı Erol KÖSE, Ankara Belediyesi eski Başkanı Vedat DALOKAY, Yerel Yönetim Bakanlığı Danışmanı Ahmet ENÖN, Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği Genel Sekre teri Selahattin YIIDIRIM ise, yerel yönetim sorunlarına değişik açılardan değinmişlerdir. 

Seminerin sonunda yapılan ve özellikle Merkezi Yënetim-Yerel Yönetim İlişkileri, Kentleşme ve Kent sorunları 


Belediye Gelirler ve Belediyelerin artan önemi ve Örcüt — lenme sorunlarının tartışıldığı ve Yerel Yönetim Bakanlığı Danışmanı Ahmet ENÖN'ün yönettii forumda, aşağıdaki sonuç lara varılmıştır: 


- İdari vesayete yer vermeyen, halkın kendini yönettiği o demokratik bir belediye yapısı oluşturulmalıdır. 

— Ortaklaşa konut üretiminde bulunan, halk pazarları oluşturan, ekmek üreten, toplu ulaşım ve makine, parki tesisleri kuran ve benzeri ortak girişimlerde bulunan "üretici ve kaynak yaratıcı" toplumun gelişmesine katkıda bulunan bir belediye uygulaması gerçekleştirilmeliğdir. 

— Mali özerkliğe dayalı, herkesin yararlandığı oranda vergi ödediği kentte oluşan rantları kamuya aktaran esnek bir Belediye Gelirleri Sistemi oluşturulmalıdır. 
— Kıbrıs Türk Belediyeleri or — tak bir sekterya ve giderek Birlik ça tısı altında toplanmalı ve Merkezi Hükümetle çağdaş işbirliğine dayalı bir koordinasyon kurulu oluşturulmalı dır. 

- Türkiye Yerel Yönetimleri ve Türkiye'de ilk kez geniş kapsamlı Yerel Yönetim çalışmaları yürüten Marma ra ve Boğazları Belediyeler Birliği ile KIFD Yerel Yönetimleri arasındaki 


ilişki ve işbirliğinin sürekliliği sağ 


lanmalıdır. 


Yerel Yönetim Haftası nedeniyle, 16-22 Haziran tarihlerinde Kıbrıs Türk Mimar Odaları Birliği Salonunda Fotoğraf sergisi, 18 Haziranda Çağlayan Belediye parkında, Yerel Folklor gösterileri ve 19 Haziran'da K.T.D. Tivatro salonunda Genç Çalarlar Konseri gibi programlara yer veril miştir. ; 
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LEFKOSE 


-Konuk Başkan, Bir lik Merkezinde Beledi yecilik konularıyla ilgili çalışmalara ka tildi. 

-Bazı üye belediye lerde incelemelerde bulundu. 


TÜRK BELEDİYE BAŞKANI 
MUSTAFA AKINCI, BİRLİĞİMİZİN 


KONUĞU OLARAK İSTANBUĽA GELDİ 


Kıbrıs Türk Yerel 
Yönetimleri ile T.C. 
Yerel Yönetimleri arasında işbirliği ve dayanışma ortamını ge liştirmek amacıyla, 
Birliğimizin resmi ko nuğu olarak İstanbula gelen Lefkoşa Türk 
Belediyesi Başkanı 
Mustafa AKINCI, Birlik Merkezinde düzenlenen, yerel yönetim sorunlarına ilişkin , toplantı ve çalışmala rın yanısıra bazı üye belediyelerde de ince lemelerde bulundu. 

Birlik Merkezinde Konut, Altyapı, 
Kentsel Ulaşım, Çevre sorunları, Eğitim-Kül tür, İktisadi Girişim ler ve Kurumsal Sorun lar üzerinde yapılan çalışmalara Birlik görevlilerinin yanısı ra bu konularda uzman olan bazi Universite öğretim üyeleri, 

Meslek Odaları temsil cileri ve sanatçılar- da katıldılar. 

Birlik Proje- Etüd ve Danışmanlık Merkezi'nce hazırlanan Kıb 


rıs Türk Belediyeleri nin sorunları ve çözü me ilişkin raporlar konuk belediye başkanına sunuldu. 

4 Ağustos 1978 günü Birlik Merkezinde düzenlenen basın toplantısında başkan A- 
KINCI, özetle şunları söyledi; "Burada yapmakta olduğum te - masların amacı, T.C. 
Yerel Yönetimleri ile 
Kıbrıs Türk Yerel 
Yönetimleri arasında işbirliği ve dayanışma ortamını geliştirmektir. Geçtiğimiz Ha 


ziran ayında Kıbrıs' 
ta ilk kez düzenlenen 
Yerel Yönetim Haftası dolayısiyle Lefkoşa'- ya gelen değerli yerel yönetimci arkadaşlarımızla sağlıklı bir diyaloğun ilk adımı atılmıştı. Dün 
Birlik Merkezinde düzenlenen 3 ayrı top - lantıda çeşitli konular üzerinde çalıştık 
Kıbrıs Yerel Yönetim- 
Jeri eliyle halkın çı karlarını korumaya yö nelik ne gibi ekonomik girişimler yapıla bileceği hususunda bil 


gi alışverişinde bulunduk. Toplantılar benim için son derece yararlı ve yönlendiri ci olmuştur. Değindiğim konularda o uzman bir kadro önümüzdeki aylarda Kıbrıs'a gele cek ve çalışmalar ya- 
Pacaktır. Getirecekleri çözüm önerile-— rinden Kıbrıs Türk 
Toplumu olarak yarar sağlayacağımıza inanı yoruz." 

Mustafa AKINCI, 
Kıbrıs Türk Belediyeler Birliğinin fiili bir varlık olarak oluştuğunu, bundan son 


ra Yerel Yönetim Birlikleri düzeyinde ilişkilerin sürdürüle— ceğini, Kıbrıs' taki yerel yönetim hareketinin Kıbrıs Türk 
Toplumu'nun demokra - tikleşme sürecine ve sürekli barışa katkısı olacağına inandığını sözlerine ekledi. 
Konuk Belediye Baş 
'kanı bu arada Birlik üyesi bazı belediye - lerde incelemelerde bulundu ve Başkanla - rıyla görüştü. İstanbul Belediyesi Başkanı Aytekin KOTİL, 
Adapazarı Belediyesi 


Başkanı Ünal OZAN,Kar tal Belediyesi Başkanı Baki DURMUŞ, Pendik Belediyesi Başkanı 
Burhan TOPRAK, Yaka — cık Belediyesi Başkanı Bayram DEMİRKOL, 
Küçükköy Belediyesi 

Başkanı Kemal AĞIRALİ 
OĞLU, Gönen Belediyesi Başkanı Kemalettin 
DÖVENCİ Marmara Adası 
Belediyesi Başkanı 
Cevat ÇAĞLAYAN ziya - ret edilen ve çalışma ları hakkında bilgi alınan üyelerimiz ara sında yer alıyordu. 

Bu ziyaretler sıra sında Kartal Belediye si Kültür ve Sanat 
Şenliği'nin açılış tö renlerine de katılan 
Başkan AKINCI, 10 Ağustos 1978 günü Birlik ve Çanakkale Bele diyesi Başkanı Reşat 
TABAK'ın konuğu ola - rak Çanakkale Belediyesi TROYA Festivali" 
nin açılışında hazır bulunmuş ayrıca Çanak kale Belediyesi çalış maları hakkında bilgi almıştır.Festivalisıra sında Edirne Belediye 
Başkanı Güngör MAZLUM ve çevre merkezlerin 
Belediye Başkanları i le de tanışan AKINCI, 
Bursa ziyareti sıra - sında görüşemediği Be lediye Başkanı Mustafa EROĞLU ile de daha sonra bir telefon görüşmesi yapmıştır. 

16 Ağustos 1978 
günü Kıbrıs'a hareket eden Mustafa AKINCI, 
Marmara ve Boğazları 
Belediyeler birliği i le olan ilişkileri daha da yoğunlaştıra- rak sürdüreceklerini belirtmiştir. 
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DEMİRTAŞ CEYHUN 


m” i 
Ünlü düşünür H. Lefebvre, cadimiza «Kentleşme Çağı» diyor Gerçekten bütün insanlığın günümüzdeki enbüyük sorunu bu Özellikle: İkinci Donya Sovaşındaön sonroki döneme «Kontleşma Çağı: domek gerek 
Galişmişi; gelişmenişi 
Hepimiz doha büyuk 


telaşındoyız Ama ©'g 


bütün toplumior hizio kenileşiyor Jöh buyuk, dcha büyük kentler kurmü yandon da kent Yaşomndan elaman cekmiyanimiz yok Olmadık mosrtof kups üçmesından paha Wuğından, ulaşım © unden, tarundon toproğiddon, tüösünden, potırlışınd 


gürül! 


bü kitob sezgi gücüne dayonun bit yaklaşımla Bit. Yen Dew Bi verdiği bu evrens 
İstanbul,” Ankara güldek, Siwas. iwanla Başkanlarıylo görüsü, son Fonulardaki düşüncelerir 


ariyor, Bu. ömaçin, önce t, Mersin, Amdiyó, Zon izmir? Gükene 
Sayin Bülent 


Boladi 
Ecoviln pu 


25 Lira 


a Ne a A NN RL NINKUNA A NN A AA ANINA ONAN NON ONNO 


KOCAELİ BANKASI TAŞ. 


GENEL MODORLOĞÜ'NDEN 


Bankamızın Merkez Şubesindeki KİRALIK KA-SALARI'nda her türlü kıymetli evrak ve menküllerinizi emiyetle muhafaza edebilirsiniz, 

Bu konudaki taleplerinizin Bankamız Merkez Şubesine yapılmasını önemle rica ederiz. 

Saygılarımızla. 


KOCAELİ BANKASI T.A.Ş. 
GENEL MÜDÜRLÜK 


BESE ss VF ssssssssa sss 


1 TAON 


.lenmesi 


 BÍRLÍK TEN... 


KİMYA MİİHENDİSLERİ ODASI İLE BİRLİĞİMİZİN CEVRE SORUNLARINA İLİŞKİN ORTAK CALIŞMALARI 


KMO ile Birliğimiz arasındaki protokol uyarınca çevre kirliliğine neden olan kuruluşların belir - amacıyla ve daha önceden hazırlanan program uyarınca 13 Tem muz 1978 günü Karamürsel ve çevresindeki bazı sanayi kuruluşlarında incelemeler yapılmıştır. 

İncelemelere başlamadan önce görüşülen Karamürsel Belediye Başkanı Hikmet DOĞANSOY, Oo Karamürsel yakınında kurulmuş bulunan ETER-NİT fabrikasının Tevsi inşaatı için Belediyeden izin istediğini fa kat özellikle son yıllarda körfe — zin giderek artan kirliliği ve anı lan fabrikayla ilgili şikayetler ü zerine çevre kirliliğine neder olun olmayacağı hususunun incelenmesi ve gerekli raporun Belediyeye iletilmesi için Birliğimize miraca at ettiklerini ayrıca kendilerinin de bir araştırma yaptırmakta olduk larını belirtiyorlardı. 

Eternit fabrikasında aynı gün vanılan incelemeler sonucu KMO temsilcileri Ateş AKYURTLU, Servet 


'ŞENGÜL ve Zafer Ergin KÜRÜN'tin bir 


leştikleri nokta, gerekli önlemler alınmadığı takdirde fabrikanın.çev re ve “zellikle içinde çalışan işçiler için büyük bir tehlike oldu-Xu yönündeydi. 

Aynı inceleme, İPEK KAĞIT Fabrikasında da yapıldı. Günde yaklaşık 40 ton artık maddeyi denize bıraktığı saptanan bu fabrikanın da çevre kirlili”ine neden olmaması için bazı önlemlerin alınması- 


nın gerektiği açıkça görülüyordu.. 
“abrika yöneticileri, artıkların a rıtılması için açık ve kesin teknik uygulamaların önerilmesi yasal olarak uygulama zorunluluğunun ken dilerine bildirilmesi halinde kendilerine düşeni yapacaklarını, aksi halde fabrika sahiplerinin bir zorunluluk olmaksızın kendilikle — rinden kar getirmeyecek olan böyle bir tesise yatırım yapmayacaklarını açıklıyordu. 

Bir diğer önemli konu ise, çevre sorunları konusunda çok şey söylenmesine ve ilgili gibi görü - nen bir çok kuruluş olmasına kar - şın, dağınıklık ve yaptırım gücü — nün zayıflığı nedeni ile sorunun giderek büyüdüğü ve kamuoyunun sesine sanayi kuruluşlarının kulaklarını kapadıklarıdır. 


KENTSEL KÜLTÜRÜN YENİDEN DÜZENLENMESİ ÇALIŞMALARI 


Birliğimizce, Kentsel Kültürün yeniden düzenlenmesi yönünde sürdürülmekte olan çalışmaların kapsa mı içinde, Devlet Tiyatroları" nın Bölgesel ölçekteki katkılarını belirlemek üzere Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Ergin ORBEY ve Yönetim Kurulu üyeleri ile Ankara' da bir toplantı yapılmıştır.Toplantıda, kültürel çalışmaların karşılık lı işbirliği icinde yürütülmesi ka rarlaştırılmıştır. 


ORTADOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİNDE 


BİRLİĞİMİZCE VERİLEN BRİFİNG... 


Ortâdoğu Teknik Üniversitesi'- 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Necip BERKSAN'ın önerisi üzerine Çevre 
Müsteşarı Turgut KI- 
LIÇER, İzmit Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şahabettin BİLGİ 
SU, TBTAK adına Prof. 
N, BERKSAN ve Marmara ve Boğazları Belediye ler Birliği adına da 
Mustafa KÜPÇÜ'nün katıldıkları bir PANEL yapılmıştır. Panel'de Araştırıcı-—Planlayıcı Uygulayıcı ilişkileri nin düzenlenmesi üzerinde durulmuştur. 
Prof. BERKSAN,Çevre sorunlarının çözümü için gerekli planlamanın Çevre Müste - şarlığı'nca yapılması her sorunun bu merci- ye aktarılmasıve buradan araştırıcıya yö nelinmesi gereğini vurgulamış; Müsteşar 
KILICER, çevre sorunlarında, kirlenmiş olan yerler için acil çözümler getirilmesi ve kirlenmeye aday olan verler için ise önleyici çalışmaların yapılması gereğine işaret etmiş, dağınıklığın giderilmesi ve 


Başbakanlık 
Çevre Örgütü 
Kuruldu 


sonuca ulaşılması i- | nın tek kaynakl 1 ve çin disiplinli o bir | bunun da ülkenin ekoçalışmanın gereğine nomik politikası oldu işaret etmiştir. BİL- | ğunu, planlayıcıların GİSU, "sanayici doğ- | politik baskılardan a rudan Araştırıcıya yö | rındırılarak soruna nelmişse bunun, şimdi | çözüm getirmelerinin 

ye kadar Planlayıcı zorluğunu belirtmiş , diye bir mercinin ve | planlamada Merkezi Yö işin sahibinin belli | netimin yanısıra, Yeolmadığını, çoğunluk- | rel Yönetimlerin söz la Anonim Şirketler ve karar sahibi olmahalindeki kuruluşla - | ları gerektiğini çünrın kaldıramayacakla- | kü sorunlarla ve qerı yükler altına so- | niş halk kitleleriyle kulmaması gerektiğini | doğrudan ilişkili oaksi halde sanavileş- | lan Yerel Yönetimle - menin tehlikeyi gire- | rin ve daha etkin işceğini" belirtirken , | levler üstlenmek üze- en son söz alan Bir- | re oluşturdukları Bir lik Temsilcisi M.KÜP- | liklerin etkinlikleri CU ise "çok boyutlu | nin açık olduğunu söz olan çevre sorunları- | lerine eklemiştir. 


Başbakanlık Çevre Örgütü'nün kurulmasına ilişkin Bakanlar kurulu Kararı 12.8.1978 tarih ve 16375 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak örgüt resmen kurulmuştur. 

Başbakanlık Çevre Örgütü, Yük sek Çevre Kurulu, Başbakanlık Çevre Müsteşarlığı ve Teknik İnceleme Komisyonundan oluşuyor. 

Yüksek Çevre Kurulu: Başbakan veya Başbakan Yardımcısı Başkanlığında, Başkanın uygun göreceği Bakanlar ile D.P.T Müsteşarı, Çevre Müsteşarı ve iki Müsteşar Yar - 


Birlik Proje-Etüd ve Danışmanlık Merkezi'nin çalışmaları: 


BİRLİK PROJE-ETÜD VE DANIŞMANLIK MERKEZİ'MİZ GEBZE BELEDİYESİ İÇİN BİR PROJE DEMETİ HAZIRLIYOR. 


Proje "Belediye Yönetiminin İyileştirilme si Belediye programının oluşturulması, Kentsel 
Yerleşim, Ulaşım ve 
Kentsel Tüketimin Düzenlenmesi" konularını içeriyor. 


Gebze Belediyesi ile Birlik Proje-Etüd ve Danışmanlık Merkezi arasında belirlenen bir o protokol uyarınca, Gebze'nin sorunlarına çağ daş, kalıcı çözümler getirmek amacıyla hazırlanmakta olan projeye kaynak olacak bilimsel o araştırma çalışmaları 25 Temmuz 1978 Salı günü başlatılmıştır. 

Aynı gün düzenlediği basin toplantısında konuşan Belediye Baş kapı Sedat TÜZE, "Hızla büyüyen ve kentleşen Gebze'nin sorunlarına ge çici ve göstermelik işlerle değil gelecek kuşakların gereksinimleri- ne de yeterli olabilecek, bilimsel dayanakları olan projelerle çözüm getirmeyi amaçladıklarını" belirtmiştir. Başkan TÜZE konuşmasında , "Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği'nin yönetici ve uzman kadrosuna çok değerli yönetsel ve tek 


.nik katkılarından dolayı teşekkür 


dımcısından oluşuyor. Çevre Koruma plan ve programlarını inceleyip karara bağlamak ve çevre sorunları nı önleme projeleri hakkında Müste şarlıkça hazırlanacak o tebliğleri 


' inceleyerek kesinleştirmek Yüksek 


Çevre Kurulu'nun görev kapsamına girmektedir. 


Başbakanlık Çevre Örgütü, ülke ölçeğinde Çevre koruma o plan ve ilkelerini saptamak, ilgili 


kuruluşlar arasında eşgüdümü sağla 


YİN BU  KUNUDA 

RIR PROJE DEMF- 

Tİ MAZIKLADIĞINI 
AÇIKLADI 

Qn bir Darin toplantı- 

m yapan Gebee Beiediye Başkanı Sodat Tüae 


dedi. 
Birliğin. Proje Ew ve 
Danumanhk — Servisinin 
> bugünden, tübaren Getir Sorunlara bilimsel çözüm çetirikmesi ile gil çalışmalar “de. göni; dir anket çalışbakkında bilgi verin Gebze Belediye Başkası S. Türe (Devami 4. Sayfada) 


ederim" demiştir. 

Birlik Proje-Etüd ve Danışmanlık Merkezinin daha önce bir benze rini Antalya Belediyesi için hazır lamış olduğu. projenin sonuçları alındığında Gebze Belediyesi yoğun bir uygulama çalışması içine girecektir. 

Birliğimiz, diğer bazı üye belediyelere de, gelen isteklere uygun olarak çeşitli konularda proje ler hazırlamaktadır. 


mak ve konuyla ilgili araştırmalar da bulunmak gibi görevler yüklen - miştir. 

Çevre Müsteşarlığına getirilen Turgut KILIÇER, örgütün çalışmalarını yürütmede 2 müsteşar yardımcısı ve bunlara bağlı Eğitim Mevzuat Finansman, Çevresel Stan — dartlar, Teknoloji Uluslararası İlişkiler Daireleri ile Genel Sekre terlik'ten oluşan bir kadro ile gö rev yapacaktır. 
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nin daveti üzerine, 14 Temmuz 1978 
günü, Ankara'da, Birlik görevlilerinden Orhan Ziya AKÇAR tarafından "Kent ve Bölge Yönetiminde Güncel Sorunlar ve Marmara ve Boğazlar Be lediyeler Birliği" konulu bir Brifing verilmiştir, 

Üniversite öğretim üyeleri ve öğrencilerinin izlediği Brifing ba sarili bir şekilde geçmiş ve Üni - versite yetkilileri ilişkilerin bun dan böyle de sürdürülmesini iste - mişlerdir. 


İMAR VE İSKAN BAKANLIĞI İLE İLİŞKİLER 


İmar ve İskân Bakanlığı ile Ankara'da sürdürülen çalışmalarda, "Bölgesel Planlama ve Sanayinin Ye 


niden Yerleşmesi" konularında görüşülmüş ve bu konularda ortak çalışmalar yapılması için ön anlaşmaya varılmıştır. 


İZMİT KÖRFEZİ'NİN KİRLİLİĞİ İLE 


İLGİLİ DİĞER BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR 


İzmit Körfezi'nin kirliliğine neden olan kuruluşlar ve artıkların neler olduğunun kesin Olarak belirlenmesi için, Kimya Mühendisleri Odası ile olan çalışmalarımızın yanısıra, üyemiz GEBZE Belediyesi aracılığı ile, Gebze'de bulunan Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Marmara Bilimsel, ve Endüstriyel Araştırma Enstitüsünden konuya ilişkin rapor istenmiştir. 


İZMİT CEVRE SEMİNERİ 


Hızlı Kentleşme, ve Sanayileşmenin Mar mara Denizi ve İzmit 
Körfezi'nde doğurduğu kirlenmeleri ve çeşit li çevresel sorunları tartışmak üzere 10-11 
Ağustos 1978 tarihlerinde İZMİT'te, Başba kan Yardımcısı Faruk 
SÜKAN'ın başkanlığın- da bir seminer düzenlenmiştir. 

İki gün süren semi nere Marmara ve Boğaz ları Belediyeler Birliği, TBTAK, İ.T.Ü. , 
Boğaziçi Üniversitesi 
Istanbul Üniversitesi 
Hidro Biyoloji Enstitüsü, İzmit Ticaret ve Sanayi Odası, bazı 
Belediye Başkanları , ve Sanayi kuruluşları nın temsilcileri ka. 
tılmışlar, Marmara ve 
Boğazları Belediyeler 
Birliği ve Bilimsel 
Kuruluşların tebliğleri sunulmuş, konuyla ilgili tartışmalar yapılmıştır. 

Kocaeli Valisi İbrahim URAL "sunuş" ko nuşmasında, "İl ola - rak konuyla ilgili ciddi önlemerin ve olumu sonuçların alındığını, daha verim li bir hizmet için ye terli araç—gereç-ners© nel ve vasal gie ae rin giderilmesini" 
temiştir. 

Açış konuşmasını yapan Başbakan Yardım 
Cısı Faruk SÜKAN ise; 


“dağınıklık, emek ve insan israfının şimdi ye dek sorunu çözmede engel olduğunu bunu gidermek ve yönetim — ler değişse de sorunu çözmeye yönelik çalış malarını sürdürecek ve merkezi otoriteyi sağlayacak ÇEVRE MÜS-TEŞARLIĞI'nın resmen kurulduğunu" açıkla S mıştır. SÜKAN, "eskilerin tahribatını ortadan kaldırmanın güç olduğunu, asıl hede - fin yeni tahribatı ön leyecek önlemleri almak olduğunu ve bun - dan böyle hiç bir kuruluşun Çevre Müşte — şarlığından vize alma dan istediği yere fab rika kuramayacağını" söylemiştir. 

Daha sonra Çevre 
Müsteşarı Turguv KI- 
LIÇER'İn Oo Başkanlık ettiği oturumda teb - liğlerin sunulmasına geçilmiş ve ilk ola - rak söz alan Prof.Nev zat KOR, "çevre kirli liğini önleyecek tesisleri her kuruluş i çin ayrı ayrı değil, havza ölçeğinde kurma nın gerekliliğine" 
ğinmiştir. 

Prof. Necip BERK- 
SAN da "idareci-araştırmacı ve uygulayıcı 


| arasında gerekli koor 


dinasyon olmadığını , çevre kirliliği değil 
Çevre Sorunları Envan teri'nin yapılması ve 


önceliklerinin belirlenmesi gereğini" vur gulamış, sanayi kuruluşlarının yanında. 

yerleşmelerin olması- 


na kesinlikle karşı olduğunu sözlerine ek lemiştir. 


Bir öğretim görevlisi, "sanayici sırtı nı devlet'e dayayarak her çeşitolanak ve ayrıcalıkla faaliyeti ni sürdürüvor ve kirlettiğini temizlemiyi de yine Devlet'e yüklemek istiyor, bunu temizlemek sanayicile rin görevidir" demiştirs 

İkinci günkü otu - ruma Kandıra Belediye si ve Birlik Çevre 
Sorunları (o Komisyonu 
Başkanı Turan SARI başkanlık etmiş, Birlik görevlisi Mustafa 
KÜPÇÜ'nün Birliği tanıtıcı konuşmasından sonra Birliğin "çevre sorunları ve çözüm yak 


laşımmız" başlıklı tebliği, Karamürsel 
Belediye . 


Başkanı 

Hikmet DOĞANSOY tarafından sunulmuştur. 
Katılanların ilgi ve onaylarını kazanan tebliğ üzerindeki sorular Birlik görevlisince yanıtlanmıştır. 

Bundan sonra "so - nuç-değerlendirme"konuşmasını yapmak üzere söz alan Vali İbrahim URAL, "seminerinu mut verici olduğunu , daha küçük ve az para ile yapılabilecek önleme çalışmalarınında başarı sağlayacağına inandığını belirtmiştir. 

Seminer sonunda, 
TBTAK Baskanı Prof. 


45 


48 


Meslek Odaları ile Birliğimiz Üyesi Belediyelerin işbirliği ... 


YAPILARIN PROJE VE TEKNİK 


UYGULAMA HİZMETLERİNİN DENETİMİ 


Son Birlik Meclisi Toplantısı' na verilen önergelerden biri, yapı ların Proje ve Teknik Uygulama Hiz metlerinin Düzenlenmesi ile ilgili olarak verilmişti. 


"Son yıllarda kentlerimizde önemli bir sorun olarak ortaya çıkan ve her geçen pün ülkemizin ve kent halkının can ve mal güvenliği ni zedeleyen yapı denetimsizliği — nin zararlarını enaza indirmek ve bu alanlardaki düzensizliği gidere bilmek amacıyla yapıların proje ve teknik uygulama hizmetlerini et kin bir denetime bağlı tutacak bir düzenlemenin oluşturulması ve bu düzenlemede teknik Meslek Odaları- nın katkılarının sağlanması "'husu-— sunda karar alınmasını isteyen ó - 


nergenin altında sekiz belediye baş 


tarihsel ve doğal çevrenin korunması 


TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Şubesi Yayınları ; 1 


kanının imzaları yer alıyordu. 
Birlik Meclisi'nin oybirliği i le benimsemesi ve gereği için Birlik Encümeni'ne yetki vermesi izerine Encümen'in 21 Temmuz tarihli toplantısında konu ele alınarak görüşüldü ve Teknik Meslek Odaları ile gerekli işbirliğinin yapılması ve üye belediyelere konu ile ilgi- 


li ayrıntılı bilgi verilmesi karar 


laştırıldı. 

Amaçlanan mesleki denetimin per çekleştirilmesi ve kent mimarisi- nin daha sağlıklı bir şekilde oluş ması için belediyelerle Mimarlar Odası İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubeleri arasında bir protokol yapılması gerekmektedir. 
Protokol örneği hazırlanmış olup , yakında üye belediyelere iletile — cektir. 
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TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Şubesi'nin Çevre Sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalarının bir ürünü. Değerli bir çalışma örne”i. 


ÖRNEK BİR GİRİŞİM... 


ADAPAZARI BELEDİYESİ ` 
SÜT MAMÜLLERİ BIRLIGI 


Adapazarı'na bağlı Dağdibi kö yü muhtarı Nuri EROL'un 1971 yılında çevre köylerin sütünü değerlendirecek bir süt fabrikasının kurulması için Vilayete yaptığı başvurunun o zamanki Sakarya Valisi Mustafa UYGUR tarafından değer lendirilmesiyle aynı yıl Adapazarı Dağdibi Süt Mamülleri Birliği kuruldu. 

19 köyün oluşturduğu (o Birlik 
köy bütçelerinden, İl bütçesinden İller Bankası'nın köylere ayırdığı tahsisattan ve köylülerin İmece şek lindeki yardımlarından oluşan maddi kaynaklarla süt mamülleri fabri kasının yapımını gerçekleştirdi.19 
74 yılı ortalarında yapımı biten 
fabrikanın maddi değeri 15.000.000 
TL'yı buluyordu. 

Bu denli büyük yatırıma karşı lık fabrikanın üretime geçmesi uzun bir gecikmeyle mümkün olabildi. 
İşletmeye geçmek ve mamüllerin pa zarlaması için biraz daha maddi kaynağa ve iyi bir işletmeye gerek vardı. 

Adapazarı Belediye Başkanı Ünal OZAN, seçim bildirgesinde; "Te mel yiyecek, yakacak ve diğer tüke tim maddelerinin halkımıza en elve rişli koşullarla kesintisiz, istis marsız ulaşımı için her türlü yasal önlem alınacaktır." diyordu. 


Başkan OZAN, bu sözüne uygun ola- 


rak seçimden çok kısa bir zaman sonra çürümeye terkedilen Süt Mamülleri Fabrikasını üretime geçirmeyi başardı. Adapazarı Belediyesi önceden sadece 10.000 TL. o lik bir payla katılmıştı. Belediyenin, bu payı 2 milyon TL. lık bir katılımla Birlik içindeki en büyük pay düzeyine çıkarıldı. “Çürüyen kazanlar, eksik araçlar ve pazarlama 1- çin Tanzim Satış yerleri bu parayla yaptırıldı. i 

Bugün işletme ve Pazarlamasını tamamen Adapazarı Belediyesi' - nin yürüttüğü işletme günde 6 ton süt işlemektedir.Üreticiden 6 TL. 
ya alınan sütten yapılan tam yağlı peynir 50 TL.,Kaşar, Dil, Çerkez peynirleri 75.-TL., Tereyağı 80 TL. 
Yoğurt 11.-TL. dan satılmaktadır. 

Adapazarı Belediye Başkanı 
Ünal OZAN “amacımız, Sakarya köylü sünün sütlerini değerlendirmek,böl ge hayvancılığının gelişimine kat kıda bulunmak ve halkın temel gıda mâddeleri gereksinimini en ucuz ve 
sıhhi olarak karşılamak ve böyle 7 
likle ÜRETİCİ BELEDİYE örneğini verebilmektir" diyor. TEM 

Üretici-Belediye-Tüketici 19-7 birliğinin somut bir kanıtı olan Adapazarı Belediyesi Süt Mamülleri Birliği örneğinin ülke ölçeğinde yaygınlaşması ekonomimiz açısından da büyük bir kazanç olacaktır. 
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e sadece 
Türkkablo'nun ürettiği 


askı telli, plastik yalıtkanlı 


hava hattı kabloları 


ALPEK 


adını taşır... 


Son günlerde, nitelikleri ve üreticisi belli olmayan bazı kabloların, ALPEK adı âltında satıldığı öğrenilmiştir. 


Bunlar, biçimleri kismen benzese bile, teknik nitelikleri yönünden ALPEK kablolarının yerini tutamazlar. ALPEK markası tescilli olduğundan, bu ismi kullanamazlar. 
Alüminyum iletkenli, askı telli, alçak gerilim hava hattı kablosu ALPEK, yalnızca TÜRKKABLO A. O. tarafından üretilmektedir. 


Her alüminyum, iletken ve askı teli yapımı için elverişli değildir. Nitelikleri, kablo yapımına uygun olmayan alüminyum, kopma, kısa devre, ısınma gibi sorunlar doğurabilir, yalıtkan kılıf dış etkenlerden bozulabilir. 
Kullanma güvenliği kalmaz. Bu nedenlerden ötürü, ALPEK kablolarının üretiminde, yüksek nitelikli, amaca uygun özel alaşımlı; alüminyum ve dış &tkenlere dayanıklı polietilen kullanılır. Üstün bir teknolojinin ürünü olan ALPEK kabloları, Türk Standartları Enstitüsü'nün «Kalite Belgesi» ne sahipli 


Yukarıdaki gerçekleri göz önünde bulundurarak, en küçük bir tereddüt halinde, danışmak ve bilgi almak üzere bize baş vurunuz. Teknik Büro'muz her türlü yardıma hazırdır. 


TURKKABLO A.O. 


De “alüminyum iletkenlerde önder” 


Merkez:İnönü Caddesi 69/1 Taksim-İstanbul Tel:43 59 03 (4hat) Teleks: 22266 Fabrika: P K.53 İzmit Tel:114 76- 11397 

TÜRKKABLO MAMÜLLERİ TEVZİ A.Ş. 

Kemeraltı Caddesi 34 Karaköy-İstanbul (o Tel:4300 06-43 0007 
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KARADENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ GENEL KURULU YAPILDI 


— Kuruluş, örgütlen— me ve Koordinasyon ça — lışmalarına Harmara ve 
Boğazları Belediyeler 
Birliğinin katkıda bu - lunduğu Birliğin Genel Ku rul Toplantısına çok sa yıda Belediye Başkanı ve yönetici katıldı. 

— Genel Kurul sonucu Karadeniz Belediyeler 
Birliği Başkanlığına Giresun Belediye Oo Başkanı 
Orhan YILMAZ seçildi.Bir lik Merkezi Ordu ili ola rak belirlendi. 


Karadeniz Belediyeler Birliği' nin (K.B.B.) Birinci Genel Kurul Toplantısı 8 Temmuz 1978 tarihinde Ordu'da yapılmıştır. 

Yerel Yönetim Bakanı Mahmut ÖZDEMİR, Danışmanı Ahmet ENÖN, Sena törler İdris GÜRSOY, Orhan VURAL, Milletvekilleri Memduh EKŞİ, ERTUĞ-RUL GÜNAY, Temel ATEŞ, Ordu Valisi Cafer Eroğlu, İstanbul Belediye Başkanı Aytekin KOTİL, Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği Baş - kan Vekili Mehmet ALİ BÜKLÜ, Genel Sekreter Selahattin YILDIRIM ve Birlik Danışmanlarından Erdem HANÇER'in konuk olarak bulundukları Genel Kurul'a Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane Belediye Başkanları ve bu İllere bağlı diğer yerleşim merkezlerinin belediye başkanları katıl - mışlardır. 

Genel Kurulda bir konuşma yapan Yerel Yönetim Bakanı Mahmut ÖZDEMİR, "Belediyelerin üretici ve halkın temel gereksinimlerini biz - zat karşılayan özendirici yapılara sahip nitelikte olmaları gerektiğini, sorunları çözmede Birlik örgütlenmeleriyle hareket etmelerinin ya rarlılığını ve parti ayrımı yapmaksızın tüm belediyelere eşit muamele yapılacağını, aksi hareketin beledi yeleri değil, halkı cezalandırmak o lacağını, İller Bankası'nın da kendisi proje yapan ve daha verimli ça lışan bir düzeyegetirileceğini" belirtmiştir. 

Genel Kurul'da yapılan seçim - ler sonucu Birlik Başkanlığına Gire sun Belediye Başkanı Orhan YILMAZ, Başkan Vekilliğine Ordu Belediye Başkanı Kâzım TÜRKMEN getirilmişler dir. 

Birlik Merkezi Ordu ili olarak belirlenmiştir. 
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ORTA ANADOLU 
BELEDİYELER BİRLİĞİ 
GENEL KURULU YAPILDI 


Orta Anadolu Belediyeler Birliği Birinci Meclis Toplantısı 17 
Temnuz 1978 günü Ankara'da yapıldı. 

Orta Anadolu'daki il ve İlçe Belediye Başkanlarının katıldıkları Genel Kurulda konuk olarak bulunan Yerel Yönetim Bakanı Mahmut ÖZDE-MİR, Maliye Bakanı Ziya MÜEZZİNOĞLU ve İmar İskan bakanı Ahmet KARA-ASLAN birer konuşma yaptılar. Maliye Bakanı MÜEZZİNOĞLU, Tanzim Satış Mağazaları açacak belediyeler i çin EYLÜL ayında Bakanlığınca para dağıtılacağını açıkladı, Toplantıda ayrıca Yerel Yönetim Bakanlığı Da - nışmanı Ahmet ENÖN, Müsteşar Erhan KARAESMEN, Müsteşar Yardımcısı Fikret TOKSÖZ de konuklar arasında yer aldılar, 

Birlik Başkanlığına Kayseri Belediye Başkanı Niyazi BAHÇECİOĞLU Birlik Başkanvekiiliğine de Kırşe - hir. Belediye Başkanı Orhan BAYCAN 


- seçildiler. Birlik Meclisi Başkanlı 


ğına ise Zonguldak Belediye Başkanı Nadir PULAT getirildi. Birlik Merke zi Ankara ili olarak saptandı. 

Dokuz İl Belediyesinin yanısıra bu illere bağlı ilçe ve o kasaba belediyelerinin de yer aldığı Orta Anadolu Belediyeler Birliği'nin üre tici, kaynak yaratıcı ve Tüketiciyi koruyucu belediyecilik ilkeleri ile ekmekten asfalta kadar belediye sorunlarının ortaklaşa çözümüne yönelik etkin çalışmalar“içinde olaca ğı açıklandı. 


1. ULUSAL İŞÇİ SAĞLIĞI 
KONGRESİ 


Birliğimizin de katılma kararı aldığı Birinci Ulusal İşçi Sağlığı Kongresi 19-20-21 Ekim 1978 
tarihlerinde İstanbul Beledive Sarayında yapılacaktır. Türk Tabib 


ler Birliri adına İstanbul Oo Tabib Odasının diizenlediği konsre, bu yeni sosyal-tıp dalının sosyo ekonomik ve tıbbi bilimsel verilerini çalışmalarını de”erlendirmek ve gelecek yıllarda da bu kongrenin sürekliliğini korumak amacından kay naklanıyor. 

KONULAR 

İşçi sağlığının sosyo ekonomik temelleri ana başlık niteliğindeki çok geniş kapsamlı üç temel konu; "İş Güvenliği", "Meslek Hastalıkla rı","İş Kazaları" kongre çalışmala rının ana konularını oluşturacak - tır. 

İşçilere ve işçi kuruluşları üye ve temsilcilerine, kongre süre since uzmanlar tarafından eğitici, aydınlatıcı konferanslar verilecek ve açık oturumlar düzenlenecektir. 

Kongre alanında çeşitli eğit - sel ve aydınlatıcı sergiler yer alacaktır. Bunlar: "Ülkemizde ve Diğer Ülkelerde Kullanılan İş Gü - venliği Önlem, Araç ve o Gereçleri Karşılaştırmalı Sergisi" "Fotoğraf Sergisi","Rehabilitasyon Araç Oo ve Gereçleri Sergisi" olarak belirlen miştir. psi 

Kongre süresince ayrıca, Işçi sağlığı ile ilgili çeşitli belpesel ve eğitici filmler ve slaytlar sürekli olarak pösterilecektiı. 


BAŞBAKAN VE YEREL YÖNETİM BAKANININ 


KATILDIĞI İL BELEDİYE BAŞKANLARI TORPANTISI 


ANKARADA YAPILDI 


Başbakan Ecevit: 

"Belediyeler birlikleri ve 
Belediyeler arası dayanışma yoluyla her - şevden önce Belediyelerin kendi elindeki araçların ve gereçlerin bir yardımlaşma düzeni içinde en etkin en verimli biçimde kullanılmasını sağ lanalıyız" 


Yerel Yönetim Bakanı 
Mahmut Özdemir: 

“Bir vesayet ba~ kanlığı değil, katılıncı yönetim bakanlı 


ğıyız" 


Yerel Yönetim Bakanlığı'nın, belediyelerin içinde bulundukları sorunların ve helediye gelirle rinin tartışılması amacıyla düzenlediği o toplantı Ankara'da İller Bankası Genel Müdürlüğü Salonunda yapıldı. Toplantıya 48 ilin belediye başkanları katıldı. Öncelikle ekmek sorunu ve İller Bankası' nın durumunun ele alındığı toplantıda, belediye birliklerinin önem ve yararları da vurgulandı. 


"BAKANLIK, HÜKÜMETİN YEREL YÖNETİMLERE VERDİĞİ ÖNEMİN BİR BELGESİDİR" 


Toplantıda bir konuşma yapan Başbakan Bülent Ecevit, hızlı kentleşme süreci ile demokrasinin Tür kiye'de yerel yönetimlerin önemini, etkinliğini ve sorunlarını büyük ölçüde artırdığını belirterek, "Bu gerçek karşısında, 1978 yılı başında kuru lan hükümetimiz, Türkiye'de ilk kez bir Yerel Yöne tim Bakanlığı kurmuştur. Bu, hükümetin yerel yöne timlere verdiği önemin bir kanıtıdır, bir belgesidir. Daha doğrusu Türkiye'nin bugünkü gelişme sürecinde yerel yönetimin kazandığı büyük önemin hükümetimizce algılandığının bir belirtisidir" dedi. Bu arada belediye birliklerinin önemine de değinen Ecevit, "Belediyeler birlikleri ve Belediyeler arası dayanışma yoluyla herşeyden önce Belediyelerin kendi elindeki araçların ve gereçlerin bir yardımlaşma düzeni içinde en etkin, en verimli biçimde kullanılmasını sağlamalıyız" da dedi. 

Başbakan kcevit, yeni vergi tasarısı Meclisten çıkarsa belediye gelirlerinin 20 milyar artaca ğını, ancak vergi adaletsizliklerinden çıkar sağla yan küçük, etkin grupların bunu önlemeye çalıştıklarını söyledi. 


"KATILIMCI YONETİM BAKANLIĞIYIZ" 


Toplantının açış konuşmasını yapan Mahmut özdemir ise, Yerel Yönetim Bakanlığı'nın kuruluşun dan bu yana demokratik, özerk ve kaynak yaratıcı belediyeciliğin yaratılması için uğraş verildiğini söyleyerek, "Bir vesavet bakanlığı değil, katılım cı yönetim bakanlığıyız" dedi. 

Yerel Yönetim Bakanı da, konuşmasında birliklerin önemini vurguladı. özdemir, üretken ve kay - nak yaratıcı belediyecilik yapılabilmesi için bele diyelerin özellikle ekonomik konularda işbirliği yapmasının bir zorunluluk hâline geldiğini ifade 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etti ve bugüne değin bu konuda bazı örgütlenmelere gidildiğini, tüm belediyelerin ayrı ayrı birlik lere gideceklerini söyledi. Özdemir, birlikler konusunda şunları ekledi: "Birlikler Bayındırlık alanında kolaylıkla işbirliği yapabilirler. Bugüne değin Türkiye'deki belediyelerde makina parkları yoktu. Eğer bundan sonra müşterek makina parkları açılır ise belediyelerin bu konudaki sorunları bir ölçüde de olsa azalacaktır. Öte yandan, birlikler örgütleri yoluyla kendi tüketim araç ve gereç gereksinimlerini devletin de desteğiyle kendileri sağlayabilme olanağına kavuşabilirler." 


"ŞEHİRLEŞME SORUNU EJDERHA BOYUTLARINA ULAŞTI" 


"Daha sonra, teknik konularda bilgi veren Yerel Yönetim Bakanlığı Müsteşarı Dr. Erhan Karaesmen ise 1970'ler Türkiye'sini, şehircilik ve imar açısından İmar Planı humması ve rant hırsının 
hakim olduğu bir ülke olarak tanımladı ve 1300 
küçük belediyenin çok daha gerekli olan büyük bele diyeler İmar Planı hazırlanma ve uygulamasını etki lediğini belirtti. Şehirleşme sorununun. bir ejderha boyutlarına ulaştığını öne süren Karaesmen "Köylü toplumdan şehirleşmiş topluma geçiş, genel devlet yönetimi düzeyinde bile algılanmış değil - dir" dedi. Karaesmen, şehirleşme olayının siyasal parti olayını aştığını ve 20. yüzyıl sonuna kadar Türkiye ve dünyayı en çok uğraştıracak sorun olduğunu bildirdi. 


"BİRLİKLER BELEDİYE İKTİSADİ GİRİŞİMLERİNİN ANAHTARIDIR" 


Karaesmen birlikler konusunda ise şunları söy ledi: "Belediyeciliğin hem yeni yönetsel düzenlenmesi, hem de yeni işlevlere doğru yönlendirilmesinde önemli bir araç belediye birlikleridir. 
Giderek gelişmesi yolunda yasal ve mali yönlerden kuvvetle destek olacağımız belediye iktisadi girişimlerinin anahtarı da birliklerdir. Günümüzde sadece sınırlı tanzim satışları biçiminde küçük bir ticari etkinlik olarak görünen iktisadi girişimler giderek çağdaş bir pazarlama anlayışı içinde tüketici ve üretici kooperatiflerinin belediye birlikleri çerçevesindeki işbirliği ve geniş kapsamlı bir tanzim satışı olayına dönüşecektir. Öte yandan belediyelerin kendi hizmetlerini görürken kullandı ğı çöp kutusu, hortum, boru, sayaç gibi küçük mamulleri üretecek sınai tesislerin ve gündelik yaşamı etkileyen ekmek gibi önemli bir ürünü ürete cek modern fırınların belediyeler ve gerektiğinde İller Bankasının ortaklığıyla kurulmasının planla ması içindeyiz. Belediyelerin ve belediye birlikle rinin sınai girişimlerinin giderek çöp kamyonu, 


Çanakkale Belediyesi ve MBBB Başkanı Tabak birliklerin yararına değinerek, her bölgede gerçekleş tirilmesini istedi ve "Böylelikle beledi yeler daha güçlü, daha etkin ve o tesanüt içinde olur" dedi. 


şehir içi otobüsü gibi büyük sınai ürünlerin üreti mine dek varabileceği düşünülmelidir. turistik yörelerde belediye ve birlikleri öncülüğünde toplu sosyal konut yapım girişimleri, iktisadi girişimle rin diğer planlanan örneklerindendir. Böylece hizmet üretilirken kaynak yaratmanın yolları açılmaktadır." 


BİRLİKLER HER BÖLGEDE GERÇEKLEŞTİRİLMELİ 


Toplantıda söz alan Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği ve Çanakkale Belediye Başkanı Re sat Tabak ise, tahsisli buğday serbest piyasa tesbit sisteminin stokçuluğa yol açtığını söyleyerek bu sistemin değiştirilmesini istedi. İmar Planının yapılış onaylanana kadar uygulanabilme yeteneğini kaybettiğini de belirten Tabak, birliklerin yararı na değinerek, her bölgede gerçekleştirilmesini istedi ve "Böylelikle belediyeler daha güçlü, daha etkin ve tesanüt içinde olur" dedi.Türkiye'de bir lik akımının öncülüğünü yapan Marmara ve Boğazlari Belediyeler Birliği'nin en büyük birlik olduğunuda ifade eden Tabak, "Yerel Yönetim Bakanlığı'na,MBBB olarak hizmet ve proje üretmeye hazırız" dedi, 

Karadeniz Belediyeler Birliği ve Giresun Belediye Başkanı Orhan Yılmaz, Birlik Genel Kuru - lunda alınan kararı açıklayarak 2,5 milyon sübvansiyonun belediyelere verilmesini isterken, Birlik İkinci Başkanı ve Ordu Belediye Başkanı Kazım Türk men ise, her belediye başkanının Yeni Belediye Gelirleri Yasa Tasarısı konusunda kendi parlamen - terlerini ortak eyleme sokmasını önerdi. 


BELEDİYE FIRINCILARLA BİRLEŞEMEZ 


Kayseri Belediye Başkanı ve Orta Anadolu Belediyeler Birliği'nin ertesi günkü toplantısında Ge nel Başkan seçilen Niyazi Bahçecioğlu, ekmek sorunu üzerinde konuştu. Bahçecioğlu, ekmek fabrikası kuruluşunda belediyeler ile fırıncıların işbirliği yapamayacağını savundu ve "Tümüyle kâr kaygısı ile hareket eden fırıncılar ile halka hizmet eden belediye birleşemez" dedi. 

48 ilin Belediye başkanlarının katıldığı toplantıda, 25 Başkan, ağırlığını ekmek sorunu ve İller Bankası'nın durumunun oluşturduğu konular üzerinde konuştular. Ayrıca, Başbakan Bülent Ecevit' in önerisi uyarınca, belediye başkanları, toplu sözleşmelerin düzene bağlanması amacıyla bir komis yon oluşturdular. Afyon, Ankara, Balıkesir, Çorum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, İstanbul, İzmit,Kay seri, Kırşehir, Konya, Mersin, Ordu ve Yozgat Bele diye Başkanlarının oluşt rduğu Toplu Sözleşme Komisyonu, ortak bir toplu sözleşme politikası sapta ma çalışmalarına başladı. 
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2.kartal kültür ve sanat şenliği 


Kartal Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Kartal Kültür ve Sa nat Şenliği 4-11 Ağustos 1978 ta — rihleri arasında yapılmıştır. 

Kartal Belediye Başkanı Mehmet Ali BÜKLÜ'nün açış konuşmasında: "Halkçı içerik ve tutarlı sa - natsal yaklaşım doğrultusunda ülke miz sanatına yeni katkılar kazan - dırmak" amacıyla düzenlendiği açıklanan şenlikte film gösterileri yapılmış, resim ve heykel sergiileri açılmış, sanat ve edebiyat üzerine konuşmalar yapılmış, folk - lor gösterileri izlenmiştir. 

Binlerce kişinin izlediği Şen lik süresince gösteriler yapan Romen, Bulgar, Yugoslav ve Türk halk oyunları ekiplerinin gösterileri , ilgi ve coşku ile karşılanmıştır. 

Türkiye Yazarlar Sendikası' - nın açtığı kitap sergisinde, Şen - lik süresince Aziz NESİN, Fakir BAYKURT, Demirtaş CEYHUN, Bekir YILDIZ, Tekin SÖNMEZ, eril KORCAN Oktay AKBAL, Mehmet KEMAL, Behzat AY, Müjdat GEZEN, Işıl ÖZGENTÜRK, Hikmet ALTINKAYNAK, Ataol BEHRAMOĞ LU, Şükran KURDAKUL, Muzaffer ARA-BUL, Rasih Nuri İLERİ ve Mustafa 


BOLEL kitaplarını imzalamışlardır. 
67 Resim ve 15 Heykelin yer 


yapıldı > AA 


Sergisine katılan yapıtlar uzman seçici kurul ve halk tarafından ayrı ayrı değerlendirilmiştir. Uzman Seçici Kurul, sergide yapıtları yer alan sanatcılardan Resim dalında Faruk CİNOK, Necdet SEKBAN, Gülgün BAŞA- 


aldığı Resim ve Heykel 


RIR ve Seyit BOZDOĞAN 'ı, Heykel dalında ise Metin EKİZ'i ödüllen — dirmiştir. Ayrıca Ressam Cuma OCAK LI Jüri özel ödülünü almıştır. 

Sergi boyunca sergiyi gezen halka oy pusulaları dağıtılmış, en çok beğendikleri yapıtları seçmele ri istenmiştir. Yapılan oy tasnifi sonunda Resim dalında Nedret Sekban'ın 382 oy, Hüsnü KOLDAŞ'ın 31 
oy, Gülgün BAŞARIR'ın 239 oy, Heykel dalında ise İbrahim BAYRAM'ın, 
347 oy, İsmail BİRET'in ise 309 
oy aldıkları görülmüştür. 


Şenlik boyunca sanatçıla - rın açık havada sürdürdükleri resim ve heykel çalışmaları ilgi ile 


izlenmiş, Sennur SEZER, Bilge- su ERENUS, Hasan Fuat SARI, Doğan TÜRKER, Kemal SÜREKLİ Ve Salih TURAN'ın katıldıkları sempozyumdan sonra Kartal Belediye Başkanı Mehmet Ali BÜKLÜ'nün yaptığı konuşmay 


la şenlik sona ermiştir. 
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çanakkale belediyesi 15. troya festivali 


yapıldı 


—Festivalin gelecek yıl FUAR olarak düzenleneceği açıklandı. 


Çanakkale Belediyesi'nin düzenlediği geleneksel 15. Troya Fes tivali 10 Ağustos 1978 günü Halk Bahçesinin 18 Mart Kapısı önünde düzenlenen tören ve Belediye Başka nı Reşat TABAK'ın açış o konuşması ile başlamış ve 18 Ağustos akşamı- na kadar sürmüştür. 

Başkan Reşat TABAK, bu yıl geçen yıllardan daha farklı, yeni bir düzenleme ile hazırlanan Festi valin gelecek yıl bir Fuar düzenin de oluşturulmasına çalışılacağını açıklamıştır. 

Festivalin açılış törenleri- ne Ticaret Bakanı Teoman KÖPRÜLÜ-LER, Lefkoşa Türk Belediyesi Başka nı Mustafa AKINCI, Yerel . Yönetim Bakanı Danışmanı Ahmet ENÖN, Kar — tal Belediye Başkanı Mehmet Ali 


Büklü, Pendik Belediye Başkanı Burhan TOPRAK, Edirne Belediye Baş kanı Güngör MAZLUM, Birlik Genel Sekreteri Selahattin YILDIRIM ve çevre yerleşim merkezlerinin belediye başkanları da katılmışlardır. 

Festivalin açılışında bir konuşma yapan Ticaret Bakanı Teo - man KÖPRÜLÜLER, gelecek yıl festivalin bir Fuar şeklinde düzenlenme si için Bakanlık olarak Belediyeye gerekli katkıda bulunmaya hazır olduklarını açıklamıştır. 

15. Troya Festivali'ne HAMOY Halk Müziği ve Oyunları Araştırma Eğitim Derneği ve Edirne Halk Eğitim Merkezi Halkoyunları Grupları- nın yanısıra, Bulgaristan Merkez Kültür Evi LOVEÇ ve Vugoslavya PRİZREN "DOĞRU YOL" folklor ekıpleri de çeşitli ve ilginç gösteriler le katılmışlardır. 

Çanakkale halkı ve çevre merkezlerden gelen konukların ilgi ile izledikleri Festival süresince, Bisiklet, Masa Tenisi, Yüzme, Yel- ken, Sutopu ve Atıcılık dallarında ödüllü spor müsabakaları yapılmış, ayrıca Çanakkale Kapalı Spor Salo nunda Bölgesel ölçekte Voleybol Fes tival Kupası düzenlenmiştir. 
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yakacık belediyesi 
“ayazma kültür ve sanat şenliği” 


23-27 Ağustos 1978 tarihle ri arasında Yakacık Belediyesi'nce düzenlenen AYAZMA KÜLTÜR VE SA NAT ŞENLİĞİ, kültür-sanat çevrele ri ve halkın büyük ilgisi ile kut lanmıştır. l 

Yakacık Belediye Başkanı 
Bayram DEMİRKOL, Şenliğin açılı - şında yaptığı konuşmada, "belediyelerin halkçı içerikle, toplumun kültürel ve sanatsal gelişimine katkıda bulunmalarının bir görev olduğunu, Şenliğin bu görev bilin ci ve halkçı yapılarının bir gereği olarak düzenlediğini" belirterek, bu uğraşlarında katkılarını esirgemeyen sanatçılara teşekkür etmiştir. 

Şenlik programı uyarınca düzenlenen yarışmalara gönderilen 
110 karikatür, 350 şiir ve 120 öy 
künün değerlendirmesi sonucu her dalın birincisine 10 Bin, ikincilerine 7500, Üçüncülere ise 5 bin liralık ödüller verilmiştir. 

Şenlik süresince Tiyatro, 
Film, Halkoyunları ve Konser prog ramlarının yanısıra kitap, karika tür, Şiir, resim ve fotoğraf sergileri ve Amatör Futbol turnuvası düzenlenmiştir. 

Şenliğin açılış gününde 
"Çağdaş Belediyecilik ve Belediye lerin Kültür ve Sanata Katkıları" konulu bir açık oturum yapılmış ve oldukça ilginç değerlendirme - ler ve sonuçlar alınmıştır. 

Çok sayıda Belediye Başkanı, Sanatçı ve Basın mensubunun yanısıra binlerce kişi tarafından ilgi ile izlenen Şenliğin gelecek yıl daha geniş bir kapsam ve programla hazırlanacağı ilgililerce a çıklanmıştır. 


EDİRNE BELEDİYESİ 


YAYALANDIRMA PROJESİ 


ENGELLENMEYE 
ÇALIŞILIYOR 


-Edirne Belediyesinin "Trafikten Arındırma" çalışmasının yanında olan Edirne halkından 
4000 kişi imzalı mektupla Birliğimize başvurdu. 


-Edirne Belediyesi ve Birliğimiz Danıştay'a başvurdu. 

Hızlı nüfus artışı, düzensiz kentleşme ve bunun sonucu giderek 


yetersiz hale gelen altyapı, kent merkezlerini yaşanmaz hale getirmek tedir. 

Gürültü, düzensizlik ve estetik güzelliklerin değerlerini yitirerek kaybolması,çevre sorunları arasında önemli bir yer tutmaktadır. Oysa kent plancıları ve düşünürler, "modern ve medeni bir kent, gürültüsü 


„enaz olan kenttir" diyorlar. 


Edirne, tarihsel zenginlikleri, ve uzun geçmişi ile tanınan bir kenttir. Bu değeri korumak Edirne'- liler için bir görev haline gelmiştir. Bu görevin bilincinde ve tarihi mirasa saygının yanısıra, insani bir çevre yaratmanın heyecanını da taşımakta olan Edirne Belediye Başkanı Güngör MAZLUM, Dünya Çevre Gü- 


nü nedeniyle kent merkezindeki SA - RAÇLAR Caddesinin trafiğe kapatılarak, yayaların araç korkusundan uzak, güvenle alışveriş edebilecek-— leri bir merkez olabileceğini kanıt lamıştır. Dünya Çevre Gününde Saraç lar Caddesi yeşilliklerle dolu, toz dan ve gürültüden uzak,çevresindeki yapıları boyanmış bir görünümdeydi. 
Edirne'liler son derece memnun kalmışlar ve caddenin sürekli olarak araçlara kapalı kalmasını binlerce sözlü ve yazılı istekle anlatmışlar dı. Aslında Saraçlar Caddesi kent Nazım Planı'nda da araç o trafiğine kapalı tutulmuştu. Edirne Belediyesi Nazım Planın gereğini, halkın da onayını alarak gerçekleştirmek istiyordu. Çevre Gününde bu olanak ya ratılmıştı. Belediyenin yasa ve kamuoyunun istemleri doğrultusundaki hareketi Edirne Valiliğince bozula- rak, Saraçlar caddesi bir süre sonra trafiğe açıldı. Belediyenin ve halkın istemlerine ve yasaların öngördüğü plan gereklerine aykırı olan bu tutum büyük bir tepki ilekar şılandı. 

İnsanoğlu, çevre sorunlarından kurtulmak için büyük bir çabanın içine ve büyük maddi yatırımlara gi rerken ve kent merkezlerinin araç trafiğine kapatılarak daha insani bir çevre oluşturmanın örnekleri sadece Avrupa'da değil Türkive'de de İZMİT gibi bazı kentlerimizde ve rilirken bu tutumu anlamak gerçek - ten mümkün değildir. 

Edirne Belediyesi konuyla ilgili olarak Danıştay'da dava açmıştır. 
Öte yandan konuyla yakından ilgilenen Birliğimiz, üye belediyemiz ve temsil ettiği kent halkının çıkarla rını korumak amacıyla müdahil ola - rak Danıştay'a başvurmuştur. Sonu - cun, yasaların ve halkın istemleri, doğrultusunda olacağından kuşkumuz yoktur. 
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AKDENİZ KENTLERİ DENİZ 
KİRLİLİĞİ İLE MÜCADELE KONFERANSI YAPILDI. 


Akdeniz Kentler Birliği tarafından 14-17 Haziran o tarihlerinde İtalya'nın Rimini kentinde düzenlenen konferansta deniz kirliliğine karşı alınabilecek önlemler ve ortak girişimler belirlendi. 

Birliğimizin de Türkiye' den çağırılı olduğu konferans Akdeniz'- in kirliliğini önlemek üzere yoğun bir çalışma programı hazırladı. 
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(1979 uluslararası çocuk yılına 


katılıyoruz 


Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 1976 yılında aldığı bir kararla 1979 yılını Uluslararası Çocuk Yılı ilan etmiştir. 1979 yılı, Birleşmiş Milletler Dünya çocuk Hakları Bildirgesi'nin yayınlanışı-— nın 20 yılıdır. 

Dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Türkiye'de de Uluslarara sı Çocuk Yılı için çalışmalar yapıl maktadır. Yerel ölçekteki gönüllü kuruluşlar, Meslek Odaları, Kamu kuruluşları çeşitli programlar hazırlamaktadırlar. Halkla ve halkınsorunlarıyla doğrudan ilişkileri olan Belediyelerimizin de UÇY'na katılmaları ve çocuklara yönelik hizmetlerini bu yıl içinde yoğunlaştır maları düşüncesinden hareketle, Bir liğimiz UÇY'na katılma ve üyelerine çağırıda bulunma kararı almıştır. 


NEDEN ULUSLARARASI ÇOCUK YILI 


Geleceğin dünyasının iyi ve yaşınılası bir dünya olması, bugü - nün çocuklarının iyi yetiştirilme - siyle mümkündür. Bugün dünyada, özellikle geri kalmış ülkelerin en büyük sorunu, çocukların beslenme, sağlık ve eğitim koşullarının son derece yetersiz oluşudur. Birleşmiş 


Birlik Yetkili organları Uluslararası Çocuk Yılı'na tüm üye beleđiyelerđe somut uygula malarla katkıda bulunma kararı aldı. 


Milletler Genel Sekreterinin açıkla dığına göre, kalkınmakta olan ülkelerde 350 Milyon çocuk sağlık, eğitim ve beslenme konularında en' basit hizmetlerden dahi yoksundur. Ör neğin Türkiye'de 0-14 yaş arasında, 
16 milyondan fazla çocuk yaşamakta 
bunun yaklaşık 1,5 milyonu korunma- ya muhtaç, geri zekalı, sürekli bakıma muhtaç, özel eğitim, rehberlik vb. gerektiren özel ilgi grubu olarak nitelendirilen çocuklardır.üÜl kemizde çoğu köyde ilkokul bulunmamakta, öğretmen açığı ise o giderek büyümektedir. 1975 yılı resmi istatistiklerine göre Türkiye'de 12-14 yaş arasında 3 Milyon çocuk yaşamak ta ve bunların 1.146.000'i çalışmak zorunda bulunmaktddır. Çalışan anne lerin en büyük sorunu kreş ve benze ri sosyal kuruluşların yok denecek kadar az göstermelik ve olanlarında yetersiz oluşu açıktır. 


ULUSLARARASI ÇOCUK YILI'NIN AMAÇLARI 


1. Tüm ülkelerin, çocukların , refahlarını artırmak için planlarını gözden geçirmeğe teşvik etmek ve her ülkenin koşullarına, gerek - sinmelerine ve önceliklerine göre 


ulusal ve bölgesel programlar için dayanışma sağlamak 

2. Kamuoyunu ve yöneticileri ço cukların özel gereksinmeleri konu — sunda bilinçlendirmek. ; 

3. Çocuklarla ilgili programlar ile ekonomik ve toplumsal ilerleme arasındaki hayati bağın tanınmasını sağlamak. 

4. Ulusal düzeyde çocuklar yararına gerek kısa, gerek uzun vadeli özgün pratik önlemleri hızlandır maktır. 

Çocuk hakları, insancıl yönüyle her görüş ve inançtaki insanı bir leştirecek ve çözüm getirmeye yöneltecek bir sorundur günümüzde. Bu sorun ülkemizde oldukça önemli bir boyuttadır. Yaşadığımız toplumu 


İSLAM ÜLKELERİ TİCARET FUARI'NIN DÜZENLENMESİ İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR SÜRDÜRÜLÜYOR 


— Fuar hazırlık çalışmalarına katkıda bulunmak üzere düzenlenen toplantılar a Birliği miz de çağırıldı. 

— Fuarın EKİM 1979 ' da 

Istanbul'da düzenlenmesi kararlaştırıldı. 


İslâm ülkeleri işadamları arasındaki ilişkilere zemin hazırlamak amacıyla gelecek yıl Istanbul'da İslâm ülkeleri Ticaret Fuarı'nın düzenlenmesi için Ticaret Bakanlığı'n da çalışmalar sürdürülmektedir. 

Fuara İslâm ülkelerinin en geniş şekilde katılmalarını.sağlamak üzere, gerekli önlemlerin alınması kararlaştırılmış ve Fuar için Dışişleri, Sanayi ve Teknoloji, Turizm ve Tanıtma, Yerel Yönetim ve Tica - ret Bakanlıkları ile Türkiye Odalar Birliği'nin bütçelerinde kaynak ayrılması önerilmiştir. 


nasıl bir geleceğin beklediğini çocuklarımızın içinde bulundukları koşullara bakarak görebiliriz. Bunu görebilmek için de günlük yaşan tımızda karşılaştığımız görüntülere ve olaylara dikkatle bakmak yeterli dir. 


YEREL YÖNETİMLER VE ÇOCUK 

Halkla en yakın ilişkisi olan yerel yönetimlerin, çocukların gele ceğe iyi bir şekilde ulaşmalarında önemli katkıları olacaktır. Uluslar arası Çocuk Yılı'nda çocuklara yöne lik somut uygulamalarla Yerel Yönetimler kendilerine düşen görevi yerine getireceklerdir. Birliğimizin bu konudaki çağırısı yakında tüm üye belediyelere ulaştırılacaktır. 


Fuarla ilgili ayrıntıları belirlemek üzere 3 Ağustos 1978 günü Ankara'da Ticaret Bakanlığı Anlaşma lar Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen toplantıya Marmara ve Boğazları Be-Jediyeler Birliği de görüşleri alın mak üzere çağırılmış ve Birliğimiz temsilcisi toplantıya katılmıştır. 

Toplantıda, Ticaret Bakanlığı temsilcisi Fuarın amacının, mal ser gilenmesinden çok iş adamları arası temaslara zemin hazırlamak olduğunu açıklamış, Fuara katılacak ülkele - rin sayısını arttırmak üzere o bazı özendirici önlemlerin düşünüldüğünü açıklamıştır. 

Birlik temsilcisi Ertuğrul SAĞ LAM ise, organizasyon çalışmaları ~- nın erken tarihte Istanbul'da başla tılmasını, İslâm Ülkeleri kentleri, Belediyeleri ile doğrudan o ilişki kurularak, fuara daha fazla sayıda Arap ülkesinin iştirakinin sağlanma sına çalışılabileceğini, konuk olarak gelecek heyetlerin gezdirilmesi ile ilgili gerekli programın Birlik çe hazırlanabileceğini önermiştir. 

Fuarla ilgili hazırlık çalışmaları için toplantıların düzenli olarak sürdürülmesi kararlaştırıl — mıştır. 
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Gerard BAYER (X) 
Çeviren: Ertuğrul SAĞLAM (XX) 


TERVİLLE'DE 


uluslararası keni yönetimi deneyleri 


YARINI DÜŞÜNMEK 
BUGÜNÜ YÖNETMEK 


Terville, Est de Thionville banliyösünde 6200 
nüfuslu küçük bir şehirdir. Uzun bir süre, eteğinde bulunduğu ağır sanayi bölgesindeki fabrikaların işçilerinin yerleşme sorunlarını, bu kuruluşların önemli kaynaklarından hiç yararlanamadan çözümlemek zorunda kalmıştı. Üretilenleri kat kat aşan hizmet talepleri, Yerel Yönetimimize yeni duruma uygun bir uygulamanın gerekliliğini dayattı. 

Belediye Meclisi, gerçek bir yerel güç oluşturabilmek ve sorunlarını çözümleyebilmek için 1972 
yılında Kentsel Düzenleme ve İktisadi Girişimler Bürosu'nu (KDİGB) kurmayı kararlaştırdı ve görevlerini aşağıdaki gibi tanımladı: Uygulamalı Şehircilik ve inşaat ruhsatları konusunda Başkan danışmanlığı , prensiplerinden programlanmasına kadar şehrin düzenlenmesini incelemek ve bir (İmar Planını) uygulamaya koymak, halkla ilişkileri düzenlemek geleceğe yöne - lik tasarılar geliştirmek. 

Su görevlerin ışığında KDİGB genel olarak şu konular üstünde durmakdadır: Yerel Yönetimin yapacağı iktisadi girişimlerin inceleme organı olmak, seçilmiş Yerel Yöneticilerin, Devlet Kademelerinin, ekonomik ve sosyal grupların ve diğer temsili organların: tüccar, esnaf vs. kuruluşların karşılaştıkları bir merkez olmak, kentsel projeleri hızlandırmak, ve koordine etmek, resmi kayıtlarda ve imar planının hazırlanmasında Devlet daireleriyle etkili bir işbirliği içine girmek ilgili kişi ve kuruluşlara danışmanlık hizmetleri götürmek, tasarım ile uygulama arasındaki bağlantıyı etkinlikle sağlamak. 

Bu çalışmaların sonucunda, 25-26 Ekim 1975'de Terville'de Yerel Yönetim, KDİGB vasıtasıyla Tervillelilerin o güne kadarki uygulamalar hakkındaki düşünce ve eleştirilerini almak için bir Panel düzenledi. 48 saat boyunca seçilmiş yöneticilerin ve teknisyenlerin etrafında, toplam 120 metre uzunluğun da 70 panoyu inceleyen 1000'den fazla yetişkin kişinip yoğun teknik ve politik tartışmalarına şahit o - 

undu. 


(X) KDİGB'nin koordinatörü 
(XX) Kartal Halk Ekmek A.Ş. Gn. Md. Yrd. Birlik Danışmanı. 


İŞLEYİŞ 

KDİGB bir Yönetim Kurulunun etrafında çalışmalarını sürdürmektedir. Yönetim Kurulunun amacı :KDİGB ye hukuki bir görünüm vermek, Başkanlık, Şehircilik Komisyonu, Meclis ve KDİGB arasındaki ilişkileri sañ lamak, KDİGB çalışmasını sağlayacak özel ve. yasal fonları toplamak ve yönetmek, büronun işlerliğini sağ lamak, büronun "çoğulcu yaklaşım uzmanlarının" istih dam politikasını yönetmek. 

KDİGB, önemli bir ruhsatta tam olarak, sıradan ruhsatlarda ise sınırlı olarak toplanır ve dosyayı inceler. Dosyaya bir teknik yorum ilave ederek, Başkanın kararını hazırlar. Ancak bunu yaparken Başka - nın dosyayı yeniden inceleyerek dilekçe sahibiyle Konuşma imkanını açık bulundurur. 

Bundan da anlaşıldığı gibi Büronun temel görevi ruhsat konusundadır. Gidip gelmeleri önlemek ve mimari açıdan ücretsiz yardımlarda bulunmak için, 
inşaat yapmak isteyenler, KDİGB tarafından saat 19 
ile 22 arasında kabul edilirler. Dilekçe sahipleri , büyük bir dikkatle dinlenir ve kendilerine bireysel, çıkarlarına ama aynı zamanda da topluluğun çıkarlarına uygun öneriler sunulur, her özel soruna somut çözümler getirilir. 

KDİGB ayda iki kere toplanır: Her ayın ilk Çarşambası saat 19.39 24.00 arası sınırlı olarak top lanarak inşaat ruhsatları, mimari yardımlar, vs. gibi günlük sorunları görüşür. Her ayın üçüncü Çarşambası her servisin elemanlarıyla tam olarak toplana - rak kentin imar planı vs. gibi temel dosyaların geliştirilmesine çalışır. Bu iki toplantıdan başka, Başkan özel bir sorunun halli için de KDİGB'yi top - lantıya çağırabilir. 

Büronun Organizasyonu: 

Büro personeli 3 kategoriden oluşmaktadır: 

1- Belediye Meclisince şeçilen 5 kişi 

2- Özel sözleşmeli 7 kişi 

3- İdarece seçilen 3 uzman 

öte yandan KDİGB nin çoğulcu yaklaşımı, tam kadroya yapılan toplantılarda çeşitli konulardaki uzmanların katılımıyla sağlanır. KDİGB'de çoğulcu yaklaşım uzmanları şunlardır: bir şehircilik uzmanı, bir mimar, bir sosyolog, bir mühendis, iki hukukçu bir iktisatçı, bir pedagog bir tıp doktoru. 
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inşaat ve ticaret koll. şti. 


© TSE ASA ve DIN 
STANDARTLARINDA 


ENDER KAYAN/SELÇUK ŞENOL 


BİLUMUM İNŞAAT TAAHHÖTLERİ, 

PROJE, KONTROLLUK VE MOŞAVİRLİK, 

NAKLİYAT, HARFİYAT, 

İNŞAAT MALZEMELER TEMİNİ, 

ZEMİN ETÖDLERİ, 

HERTORLO YAPI MALZEMESİ , YAPI KİMYASI VE TEKNOLOJİ-SİNE AİT LİSANS, KNOW-HOW VE PATENT HAKLARI İKTİ-SAP ETMEK VE SATMAK, 

PREFABRİK İNŞAATLAR, TURİSTİK TESİSLER YAPIMI 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FÖNETİMLERN 
İLLER BANKASI 


2256'sı teknik olmak üzere 3807 elemanı ve 2 milyar liralık mali gücü ile H Özel İdareleri, Belediyeler ve Köylerin, 


harita turistik tesisler sosyal tesisler imar planı 
- icme suyu gd a sanayii kanalizasyon ticari tesisler elektrik idare binaları 


ve çeşitli hizmetlerini gerçekleştirir ve ortak idarelere kredi sağlar. 
Yurt gerçeklerine uyarak ihtiyaçları tam olarak karşılayan “kalkınmaya 20,2 milyar liralik katkıda bulunan bu Banka, dol 3 Eğ hayranlık duyduğu bir kuruluştur. 


